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Parochie van de HH. Twaalf Apostelen 
Van Riemsdijklaan 120   1945 XR Beverwijk   

☎  0251 237343 (kerk) 

Postbus 246   1960 AE Heemskerk 
www.apostelkerk.nl 

 
Administrator: pastoor Ruben Torres 
 

Pastoor H.J. Niesten 
Van Riemsdijklaan 9 
1945 XM Beverwijk 

☎  0251 294367 / 06 30712180 

e-mailadres: hjozefniesten@planet.nl 

locatieraad: 

Martin van Kleef (penningmeester) ☎ 075 6871842 

Roger Freeth (alg. bestuurslid)  ☎ 06 41680119 

Nelleke Sinnige    ☎ 0251 254427 

Marja Al     ☎ 0251 224041 

 

Parochiële Caritas Instelling:   

Jeroen Mous    ☎ 0251 671070 

 

e-mailadres: Bestuur@apostelkerk.nl 
bank kerkbestuur: NL12INGB 065 59 13 998 (ING) 

 
eucharistievieringen 
zaterdag 19.00 uur 
zondag 10.00 uur (Apostelkoor en/of herenkoor)  
maandag en dinsdag 09.00 uur 
woensdag t/m vrijdag 19.00 uur 
donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur: aanbidding 

 
De Grenspost: 
Grenspost@apostelkerk.nl 
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Vieringen Goede Week, Pasen en Pinksteren 2024  
 
Zondag 24 maart  Palm- of Passiezondag  
10.00 uur eucharistieviering (dameskoor) met palmpasenprocessie 
 
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag    
(met de gehele dag uitstelling)  
Viering van de instelling van de H. Eucharistie 
19.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
Eucharistische aanbidding na de eucharistieviering tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag 
Viering van het lijden en sterven van de 
Heer  
15.00 uur kruisweg 
19.00 uur dienst van Goede Vrijdag 
(herenkoor en volkszang) 
 
Zaterdag 30 maart, Paaswake 
21.00 uur (herenkoor) 
 
Zondag 31 maart, 1e Paasdag 
10.00 uur eucharistieviering (dames- en 
herenkoor) 
 
Maandag 1 april, 2e Paasdag 
10.00 uur eucharistieviering (dameskoor) 
 
Zondag 7 april, Barmhartigheidszondag   
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 

 
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag   
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
 
Zondag 19 mei, 1e Pinksterdag 
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
 
Maandag 20 mei, 2e Pinksterdag 
10.00 uur eucharistieviering (dameskoor) 
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Teken van de Heilige Geest 
 
Een van de jongens die zich voorbereidt op het sacrament van het vormsel 
vroeg me: waarom lacht u altijd? En dit bracht mij ertoe na te denken over 
een geschrift dat ik lang geleden heb gelezen en waarvan ik me de auteur  
niet herinner, maar sommige ideeën die ik daar las zijn in mijn geheugen 
gegrift gebleven en ik wilde ze met jullie delen. 
 
Als ik God om een geschenk zou moeten vragen, een enkel geschenk, een 
hemels geschenk, zou ik Hem, denk ik zonder aarzeling, vragen mij de 
allerhoogste kunst van het glimlachen te schenken. Dat is waar ik bij 
sommige mensen het meest jaloers op ben. Het is, zo lijkt mij, het toppunt 
van menselijke uitdrukkingen. Er zijn, ik weet het, leugenachtige, ironische, 
minachtende glimlachen enz. 
Maar ik spreek  over de glimlachen die voortkomen uit een verlichte ziel,  
die zijn als de bliksem in de nacht, die we voelen als we een ree zien 
rennen, die verschijnen als we het stromen van water uit een fontein in een 
eenzaam bos horen, de glimlachjes die we op wonderbaarlijke wijze zien op 
het gezicht van een kind van acht maanden en die sommige mensen hun 
hele leven lang weten te behouden. 
Het lijkt mij dat die glimlach een van de weinige dingen is die Adam en Eva 
uit het paradijs wisten te halen toen ze werden verdreven, en dat is de 
reden waarom we, als we een gezicht zien dat weet hoe te glimlachen, de 
indruk hebben dat we naar het paradijs zijn teruggekeerd, voor een paar 
seconden.  
Rosales (Spaanse schrijver) zegt het prachtig als hij schrijft: "Het is waar 
dat je kunt verdwalen in een glimlach, zoals in een bos, en het is waar dat 
je misschien jaren en jaren kunt leven zonder terug te keren van een 
glimlach." 
 
Maar de grote vraag is, zo lijkt mij, hoe je een glimlach kunt krijgen. Is het 
een puur geschenk uit de hemel? Of is het gebouwd als een huis? Ik 
veronderstel een combinatie van de twee dingen. Een mooi persoon, met 
een schoon en puur gezicht, heeft al een lange weg afgelegd om een 
oogverblindende glimlach te bereiken. Maar we kennen allemaal oude 
mensen met een buitengewone glimlach. 
Misschien wel de beste glimlach die ik ooit heb gekend, verscheen precies 
op de gezichten van oudere nonnen: Moeder Teresa van Calcutta en vele 
anderen die minder bekend waren, zoals zuster Loci die afgelopen jaar 
overleden is. Daarom zou ik zeggen dat een goede glimlach meer een 
kunst dan een erfenis is.  
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Dat is iets dat geduldig en moeizaam moet worden opgebouwd. Met wat? 
Met innerlijk evenwicht, met vrede in de ziel, met een liefde zonder 
grenzen, met de Heilige Geest. Mensen die veel liefhebben, lachen 
gemakkelijk. 
 
Een verbitterd persoon zal nooit weten hoe hij moet glimlachen. Glimlachen 
is een kunst die  voortdurend moet worden beoefend, het is ook een gave 
en vrucht van de Heilige Geest. Geen gezichten trekken voor de spiegel, 
want de vrucht van dat soort repetities is het masker en niet de glimlach. 
Ik heb het van een homiletiekleraar geleerd. Op een dag gaf hij ons de 
beste van zijn lessen: dat was toen hij uitlegde dat als we iets 
onaangenaams moesten zeggen in een preek, we daar niet mee moesten 
stoppen, maar dat we onszelf moesten dwingen om al het onaangename 
glimlachend te zeggen.  
 
Die dag heb ik iets geleerd dat voor mij oneindig nuttig is geweest: alles kan 
gezegd worden. Er bestaan geen verboden waarheden. Wat verboden zou 
moeten worden, is de waarheid vertellen met bitterheid, met een verlangen 
om te kwetsen.  Zoals Don Quixote tegen Sancho zei: "Het gaat er niet om 
wat je zegt, mijn beste Sancho, maar om de manier waarop je het zegt." 
Veel ruzies en misverstanden hadden voorkomen kunnen worden als we 
hadden nagedacht over de manier waarop we zeiden wat we zeiden. 
 
Beste parochiaan,  
In elke glimlach schuilt iets dat de goedheid van God manifesteert, omdat 
het een zichtbaar teken is dat de Heilige Geest in onze ziel werkt. 
 
Verbonden in Christus, 
Kapelaan Jaider Chantre Sánchez 
 

 
 



 

 - 6 - 

Nieuws uit het locatieteam 
 
Pastoor Henk Niesten 
Pastoor Niesten heeft in het weekend van 24/25 februari 5 hartstilstanden 
gehad. Hij werd met spoed naar het Spaarneziekenhuis in Haarlem 
gebracht, waar hij op de hartbewaking kwam te liggen. Op 27 februari 
mocht hij al weer naar huis, maar dat was te snel. Op 1 maart werd hij 
wegens benauwdheid weer in het ziekenhuis opgenomen. Hij bleek ook 
teveel vocht in zijn lichaam te hebben. Op 6 maart waren de genoemde 
problemen opgelost en mocht hij weer naar huis. Lichamelijk was hij nog 
erg zwak. Hij moet nu aansterken.  
Gelukkig hebben de regiopriesters Ruben, Jaider, Anton en father Mathew 
ons geholpen met de dagelijkse Eucharistievieringen. Laten wij bidden dat 
pastoor Niesten spoedig zal herstellen.  
Op 19 maart, op de feestdag van Sint Jozef, heeft hij op bescheiden wijze 
zijn 76-ste verjaardag gevierd. Laten wij bidden dat hij nog enige jaren in 
ons midden zal zijn. 
 
Vick van Egmond met pensioen 
Vick, onze tuinman, heeft 27 jaar de parochietuinen verzorgd. Hij deed dat 
met veel liefde. Je zag hem bijna iedere dag op zijn knietjes zitten om het 
onkruid te verwijderen. Het zag er dan ook pico bello uit. Maar inmiddels is 
Vick 90 jaar geworden en dan mag je toch wel van je pensioen gaan 
genieten. Ook het fietsen naar de Apostelkerk ging niet zo soepel meer. 
Vick, namens de parochie van harte bedankt voor al het schoffel- en 
maaiwerk. 
We hebben gelukkig een goede opvolger gevonden. Antonio heeft 
inmiddels de hark overgenomen en hij wordt bijgestaan door Roger als 
assistent-tuinman. Beide heren zullen het werk van Vick voortzetten. Vick 
hoeft zich dan ook geen zorgen te maken. Ook nu ziet de tuin er weer pico 
bello uit. 
 
Stand van zaken actie kerkbalans 
Vanaf half januari loopt de actie kerkbalans 2024; een actie om de financiën 
van de Apostelkerk gezond te houden. Inmiddels is de stand tot 11 maart 
een bedrag van € 13.605,-. 
Dit is inclusief de maandtermijnen die nog moeten binnenkomen. Vorig jaar 
(2023) werd een bedrag van € 15.220,- ontvangen. Het jaar is nog niet om. 
Er is nog alle tijd om uw steentje bij te dragen! 
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Stand van zaken Vastenactie 
Het doel van onze vastenactie is dit jaar tweeledig. We doen mee met de 
regio, die de bisschoppelijke vastenactie steunt, maar omdat broeder Huub 
een smeekbede tot ons heeft gericht voor de verdere afbouw van de kerk 
en de watergoten, zullen wij een gedeelte van de opbrengst van de 
vastenactie naar Kameroen sturen.  
De stand tot 11 maart is een bedrag van € 4.585,-. In de 2e helft van de 
vastentijd heeft u nog alle gelegenheid om de vastenactie te steunen. 
Broeder Huub zal u er dankbaar voor zijn. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
 
 

Uit het regiobestuur 
 
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het 
belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en 
ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. Daarom bent u dan 
ook meer dan welkom tijdens de vieringen op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Paaszaterdag, alsmede Eerste en Tweede Paasdag in de kerken 
van onze regio! 
 
Jubileumviering H. Agathakerk 
Op zondag 4 februari 2024 mocht tijdens een feestelijke Eucharistieviering 
het jubileumjaar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Beverwijkse H. Agathakerk worden gestart. Onder leiding van Mgr. 
Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, bijgestaan door 
concelebranten vanuit de regio en daarbuiten, werd uitgebreid stilgestaan 
bij het thema van deze viering “Omzien naar elkaar”. Juist in deze tijd, waar 
zoveel waarden en normen in onze samenleving verloren gaan, is het meer 
dan ooit belangrijk om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Wij feliciteren 
onze zusterparochie St. Eloy van harte met dit bijzondere jubileum. Dat de 
viering van dit jubileum mag bijdragen aan nieuw elan voor zowel de 
parochianen van St. Eloy als onze gehele regio! 
 
Verkoop kerklocatie Regina Caeli afgerond 
Op maandag 19 februari 2024 is de notariële akte van levering van de 
kerklocatie Regina Caeli (Hilbersplein 78, Beverwijk) gepasseerd. Na de 
laatste viering op zondag 5 februari 2023 is het locatieteam van St. Eloy 
begonnen met de voorbereiding van de verkoop en het leegruimen van het 
gebouw.  
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Een aantal kerkelijke attributen van de Regina Caeli werd aan 
zusterparochies overgedragen. Onlangs ontvingen we de machtiging van 
het bisdom Haarlem-Amsterdam en de omgevingsvergunning van de 
Gemeente Beverwijk, waarmee aan alle opschortende voorwaarden van de 
koopovereenkomst werd voldaan. Op zaterdag 10 februari 2024 werd door 
Saskia Bos en Hannie van de Reep nog een succesvolle verkoop 
georganiseerd. De koper van het gebouw is een echtpaar dat op deze 
locatie een honden trimsalon wenst te vestigen.  
 
Jubileum diaken Marcel de Haas 
Op zondag 26 mei 2024, de dag van de Heilige Drie-eenheid, viert diaken 
Marcel de Haas het heugelijke feit dat hij 12,5 jaar geleden tot diaken is 
gewijd. Marcel is een in onze regio zeer gewaardeerde pastorale kracht en 
een echte Maria-vereerder. Op die zondag zal in de Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte kerk in Uitgeest ter ere van dit jubileum om 14.00 uur een 
feestelijke viering plaatsvinden. Na afloop bent u in de gelegenheid om 
diaken Marcel te feliciteren in het naast de kerk gelegen 
ontmoetingsgebouw De Klop. Wij wensen diaken Marcel een mooi 
jubileumfeest toe en wensen hem alle zegen en geluk toe bij het vervolg 
van zijn roeping! 
 
Bijeenkomst regiobestuur en locatieteams 
Op zaterdag 20 april komen het pastorale team, regiobestuur en de 
locatieteams in de Abdij van Egmond bijeen om met elkaar over de 
toekomst van de regio te spreken. Wat gaat goed, wat zou beter of anders 
kunnen en waar staan we als regio over vijf jaar? Blijven we een 
samenwerkingsverband of moeten we, gedwongen door de 
omstandigheden (afnemend vrijwilligersbestand, krimp in het aantal 
kerkgangers, afgeslankt pastoraal team en toenemende exploitatietekorten) 
fuseren tot één regionale parochie? Welke stappen moeten we nu zetten 
om tot een verdere intensivering van onze samenwerking te komen? Wat 
zijn de consequenties van een fusie en welke organisatorische 
aanpassingen moeten dan worden doorgevoerd? In onze verander(en)de 
samenleving moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare 
capaciteiten van pastores, vrijwilligers en financiële middelen. Uiteraard 
dienen we ook onze vrijwilligers en parochianen op een passend moment in 
deze discussies te betrekken. Laten we bidden dat op weg naar Pinksteren 
de Heilige Geest ons alvast mag inspireren om deze ingrijpende processen 
in goede banen te leiden! 
 
Bert Jan Rozestraten  
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Basisschool de Lunetten op bezoek bij Apostelkerk 
 
Op woensdag 13 maart was het feest in de Apostelkerk. Er kwamen nl. drie 
groepen kinderen uit groep drie een bezoek brengen aan de kerk. Ze 
kwamen van basisschool de Lunetten. Dit bezoek was georganiseerd door 
kapelaan Jaider, Sindo en Pilar; alle drie van de Mariakerk in Heemskerk. 
De kinderen werden welkom geheten, waarna er een powerpoint 
presentatie volgde over het levensverhaal van Jezus. Ook werd aandacht 
besteed aan de Goede Week. Na de powerpoint presentatie gingen de 
kinderen in twee groepen uiteen. Eén groep kreeg voorin de kerk uitleg 
over de H. Communie en de andere groep over het H, Doopsel. Daarna 
wisselden de groepen. Het was prachtig om te zien hoe een jongen drie 
keer met de belletjes mocht rinkelen tijdens de consecratie, hij was zo 
gefocust op zijn taak. Ook bij het dopen van een baby’tje (pop) mochten de 
kinderen allemaal even het gedoopte kindje vasthouden. Alle kinderen 
waren zo enthousiast. Al met al een voorrecht om bij dit bezoek aanwezig 
te mogen zijn en te mogen ervaren dat de kinderen zo open staan voor het 
geloof. Het was dan ook feest in de kerk. Met heel veel dank aan kapelaan 
Jaider, Pilar en Sindo,   
 
Louise Dijkman. 
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Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - 7 april 
 
De Poolse zuster Zr. Faustina (1905 – 1938) heeft verteld dat Christus aan 
haar verschenen was. Hij heeft zich aan haar bekend gemaakt als de 
Goddelijke Barmhartigheid en gevraagd de tweede Paaszondag voortaan 
te wijden aan de Goddelijke Barmhartigheid. Christus beloofde dat 
gelovigen die op die dag gaan biechten en te Communie gaan, bijzondere 
genade zullen ontvangen. 
 
Op de dag van de heiligverklaring van zr. Faustina (30 april) in het Heilig 
Jaar 2000 verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Tweede Zondag van 
Pasen oftewel Beloken Pasen voortaan door de gehele Kerk als 
Barmhartigheidszondag gevierd zal worden. 
 
Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse 
feestperiode die begint op Paaszondag. Het woord 'beloken' komt voort uit 
het Johannesevangelie 20, 19-21. Die begint zo:  
 

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de 
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam 
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!'  
 

De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de 
'beloken' deuren aan zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware 
ontsloten worden. 

 
In één van de visioenen heeft Jezus aan 
Zr. Faustina aanwijzingen gegeven voor 
een speciale afbeelding van Hem.  
Zo is te zien dat uit het hart van de 
verrezen Christus een rode en blauwe 
stroom vloeien in de vorm van stralen. De 
blauwe stralen staan voor water en de 
rode voor bloed. Het water werkt reinigend 
en het bloed herinnert aan het moment dat 
Jezus aan het kruis werd doorstoken. 
Jezus heeft beloofd dat de ziel die deze 
afbeelding vereert niet verloren zal gaan.  
 

 

 
 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paaszondag
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Zr. Faustina ontving van Jezus het 
rozenkransgebed van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Je kunt het met een gewone 
rozenkrans bidden. Het gaat als volgt: 
 
 

Bid eerst de geloofsbelijdenis, een Onzevader en een Weesgegroet.                                              
Op de grote kralen:  Eeuwige Vader, ik offer U op: het Lichaam en het 
Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus 
Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de gehele 
wereld.                                                                                     
Op de kleine kralen: Omwille van Zijn smartelijk lijden, wees barmhartig 
voor ons en voor de gehele wereld.                                                                                               
Op het einde: Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, 
ontferm U over ons en over heel de wereld. (3x) 
 
Ook in de Apostelkerk is er op zondag 7 april 2024 natuurlijk aandacht voor 
de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 
 
 
 

Uitnodiging 

 
Op zondag 12 mei ben ik precies 12 en een half jaar geleden door  
Mgr. J. Punt, in de Vituskerk in Hilversum, gewijd tot diaken.  
Op zondag 26 mei wordt dit gevierd. Om 14.00 uur ’s middags met een 
plechtige Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in 
Uitgeest, Langebuurt 37 1911 AS. 
Voorgangers in deze viering zijn: Deken Pampillil, pastoor Ruben, kapelaan 
Jaider, pastoor Henk Niesten (onder voorbehoud) en pastoor Nico van der 
Peet. Ik zal assisteren. Het koor Intermezzo uit Heemskerk o.l.v. Bert 
Stolwijk verzorgt de zang. Na de viering is er een gezellig samenzijn.  U 
ben van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!  
 
Hartelijke groet, mede namens pastoor Ruben en kapelaan Jaider,  
 
diaken Marcel de Haas 
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Gesprekgroep over onze kerk 
 
Een paar jaar geleden heb ik met een aantal parochianen van St. Eloy op 
enkele avonden gesproken over allerlei onderwerpen die met onze kerk te 
maken hebben. Zo hebben wij het gehad over de liturgie, over de 
liturgische kleuren, over de sacramenten, over Maria, over Mariafeesten, 
over hoogfeesten, over heiligen, over de hiërarchie…. enzovoort, 
enzovoort, ongedwongen en laagdrempelig. 
Wij begonnen de avonden om 18.00 uur met een kop soep en broodjes. 
Daarna gingen wij samen in gesprek. Rond 20.30 uur sloten wij de avond 
af.  
Wij willen graag deze avonden weer organiseren! Maar dan voor het gehele 
samenwerkingsverband de heilige Familie, onze regio, IJmond-Noord. 
 
Britney Grapendaal, zij is pas gedoopt en gevormd, wil samen met mij dit 
oppakken. 
 
Wij denken aan 5 á 6 bijeenkomsten. 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 23 april 
aanstaande in de pastorie van de Pancratiuskerk in Castricum.  
Wij starten om 18.00 uur met soep en broodjes.  
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
U kunt zich aanmelden bij Britney via mail. Haar mailadres is: 
britney_britney@icloud.com. 
 
Mocht u meer willen weten over deze avonden mag u mij aanspreken of 
bellen.. 06 30539841 
Van harte welkom!   
 
diaken Marcel de Haas, Britney Grapendaal 
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Middenpagina´s   
Over de Goede Week en de 7 sacramenten  

 
Deze keer geen foto’s van bijzondere gebeurtenissen in of buiten onze 
Apostelkerk. Maar enkele mooie afbeeldingen over waar onze katholieke 
kerk mee leeft en waar de gelovigen van leven.  
 
Drie bijzondere gebeurtenissen in het leven van Jezus krijgen in de Goede 
Week aandacht. In de witte balk onderin kun je schrijven wat we op welke 
dag vieren en wat er is gebeurd. Voor de kinderen mag dit ook een test zijn 
en om er iets van te leren. 
 
Datzelfde geldt voor de zeven sacramenten waar de kerk van leeft en 
natuurlijk ook voor een ieder die mee wil leven met de kerk. Om een beetje 
te helpen zijn ze verdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over de 
inwijdingssacramenten.  
De middelste twee gaan over de sacramenten waar mensen zich 
verbinden. De onderste twee gaan over de twee sacramenten van 
genezing.  
 
Die laatste twee heb ik op zondag 25 februari mogen ontvangen in het 
Spaarne Gasthuis in Haarlem toen het niet zo goed met me ging. Inmiddels 
ben ik al weer een weekje thuis en ben ik aan het herstellen. Er is heel veel 
voor me gebeden en daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop binnenkort weer in 
de kerk te verschijnen en misschien kan ik nog iets betekenen voor onze 
Apostelkerk. 
 

Met een hartelijke groet van pastoor Niesten 
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Het Paastriduum 
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De zeven sacramenten 
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Bedankje uit de Filippijnen 
 
In het kerstnummer van 2023 hebben we bericht over de inzameling die we 
samen met de regio hebben gehouden voor de zusters van de 
Missionarissen van Naastenliefde (van moeder Theresa). Onze parochie 
heeft ongeveer € 250,- bijgedragen.  
De zusters stuurden de onderstaande reactie.  

 
30 januari 2024 

Beste Pastoor Ruben, 
Zegeningen van vrede! 
Wij, de Missionarissen van Liefde in Naga, zijn zo dankbaar voor de 
genereuze steun van u en uw parochies aan ons in het werk dat we doen 
voor de allerarmsten en voor uw voortdurende vertrouwen in onze 
gebeden. Momenteel telt ons tehuis voor zieke en stervende behoeftigen 
(Gift of Love) 13 vrouwelijke patiënten en 18 mannelijke patiënten. 
We zijn al begonnen met repareren in onze gebouwen. 

Heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid en opofferingen. 
Wij bidden voor u. 

Uw liefhebbende zuster in Jezus,  
zuster M. Monica Grace, MC en de Naga Community 
 
 
 
 

Lieve kinderen 
 
Ook aan jullie is weer gedacht. Deze “Apostel” komt de week voor Pasen 
uit. En je weet, met Pasen vieren we het feest dat Jezus is opgestaan uit de 
dood. Daar hebben we een rebus van bijgevoegd. Kun je die oplossen?  
Ook de kleurplaat mag natuurlijk niet ontbreken. Daarin zie je dat Jezus is 
verrezen en dat brengt nieuw leven. Alle reden om deze tekening mooi in te 
kleuren.  
En als je met Pasen naar de kerk komt, krijg je vast een lekkere 
paasverrassing van de pastoor.  
Veel plezier met de werkjes en alvast Zalig Pasen. 
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Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 
 
De communicanten zijn heel druk bezig geweest in maart. We leerden over 
het verhaal van de verloren zoon. Met dit verhaal wilde Jezus ons vertellen 
dat wij altijd welkom zijn van God, ook al doen we weleens verkeerde 
dingen. Hij zal ons altijd vergeven als we spijt hebben van onze fouten. Dit 
kan door het sacrament van de verzoening. 
In een toneelstukje zagen we Jip die allemaal verkeerde dingen deed. Hij 
pakte stiekem snoep en hij loog tegen zijn moeder. Hij voelde zich daarna 
erg ongelukkig. Toen sprak hij met de pastoor en hij biechtte zijn fouten op. 
Hij wees op een bord de dingen aan die hij fout had gedaan. Daarna 
mochten de kinderen dit ook doen, natuurlijk werd toen het bord wel 
omgedraaid, want dat was geheim!   
 

We hadden ons ook goed voorbereid op de Goede 
Week. De kinderen speelden zelf een toneelstuk 
over het verhaal van de intocht in Jeruzalem totdat 
Jezus opgepakt werd na het Laatste Avondmaal. Dit 
verhaal werd voorgelezen en de kinderen beeldden 
uit wat er gezegd werd. Die middag mochten de 
kinderen ook een (nog niet geconsacreerde) hostie 
proeven. Voor de viering van Palmzondag hebben 
de communicantjes een Palmpasen kruis versierd. 
Aan het kruis hingen allemaal dingen, die te maken 
hebben met de verhalen van de Goede Week. Het 
mooi versierde kruis werd aan een oudere of zieke 
gegeven! 

 
De communicanten en hun gezinnen zijn ook uitgenodigd om naar de 
Kruiswegviering voor kinderen op Goede Vrijdag om 16.00 uur in de 
Mariakerk te komen. Samen zullen wij de laatste uren van het leven van 
Jezus herdenken, vanaf dat hij veroordeeld werd door Pilatus tot Zijn 
sterven aan het kruis. De Verrijzenis van Jezus zal, tijdens de laatste 
kindermiddagen, centraal staan en daarna gaan we ons voorbereiden op 
het feest van de Eerste Communie. We zullen de kindermiddagen afsluiten 
met een gezellige quizmiddag! 
 
Ik wens iedereen, mede namens de communiegroep, een hele Goede 
Week toe en alvast Zalig Pasen. 
 
Ageeth Backer, namens de communiegroep 
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Nieuws van de Vormelingen 
 
Op zondag 3 maart was er een familiedag voor de vormelingen en hun 
gezin. 
De dag begon om 11.00 uur met de H.Mis in de Mariakerk waarbij onze 
Bisschop monseigneur Hendriks en kapelaan Jaider concelebreerden, 
Intermezzo verzorgde de zang. Na de koffie was er een speciaal 
samengesteld programma voor de familiedag. Zo begonnen we met een 
leuk spel, dat werd gewonnen door het team van kapelaan Jaider. Na de 
lunch gaf een seminarist van het Grootseminarie St. Willibrord (te Heiloo) 
getuigenis over zijn roeping. Erg mooi was dat, hij wist al heel jong dat hij 
priester wilde worden. Hij zag zijn priester van zijn oude parochie als zijn 
voorbeeld: omdat hij veel geluk uitstraalde als priester en dicht bij de 
mensen staat. Voordat de seminarist aan het seminarie kon gaan studeren 
heeft hij vele tegenslagen en afwijzingen doorstaan, maar mede door zijn 
volharding, de kracht van zijn gebed en dankzij de sturing van de Heilige 
Geest is hij aan de andere kant van de wereld terecht gekomen. Tot slot 
vertelde hij ons ook dat een roeping verschillende fases heeft: je wordt 
geroepen door God, je maakt onderscheid (is dit echt wat God van mij 
verlangt?) en daarna bevestig je dit door bijvoorbeeld ˋja` of ˋneeˋ te 
zeggen. 
In maart zullen we samenkomen met de vormelingen om verder te gaan 
werken in het werkboek. Woensdag 27 maart zal er in de Sint-Bavo 
Kathedraal te Haarlem om 19:30 uur de Chrismamis (Oliewijding) zijn, waar 
de vormelingen allen voor zijn uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. 
 
Mede namens kapelaan Jaider, Thamsen, Pilar en Sindo. 

Daniëlle Hummel. 

 

 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa 
 
Dat marktplaats ervaringen niet altijd positief uitpakken, werd me duidelijk in 
een deal die ik deed op een verloren zondag. Ik was niet naar de kerk 
gegaan, intussen zat ik te zoeken op internet. Het knaagde aan me, de 
zondagsrust, niet handelen op zondag, ik wist wat de kerk leerde over de 
zondagsplicht. Ach stel je toch niet aan, even kijken op marktplaats, daar is 
toch niks mis mee, dacht ik. De stille stem van mijn geweten drong ik naar 
de achtergrond, zoals Peter Gabriel zingt in zijn album ‘SO’ in het nummer 
‘Hear that voice again’ over de stem van het geweten. Deze zondag ging ik 
mijn eigen gang.  
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Ik kocht een versterker bij iemand die hem speciaal op zondag nog wilde 
brengen en helemaal uit Amersfoort kwam om mij het apparaat te 
bezorgen. Nadat ik eerst niet helemaal zeker was, liet ik me toch 
overtuigen. Het apparaat was in prima conditie, eenmaal aangesloten, 
klonk het geluid vol van kracht en er was veel detail te horen, maar het was 
kil en koel zonder leven, de muziek wist me niet meer te raken. Net als de 
toestand van mijn hart op dat moment, het voelde gewoon niet goed. Ik had 
zo’n rotgevoel overgehouden aan deze deal, dat ik er zo snel mogelijk van 
af wilde. Mijn eigen versterker was het kleinere broertje van mijn miskoop 
en na deze weer aangesloten te hebben, was ik overtuigd. Mijn pas 
aangeschafte dure versterker ging weer de deur uit.  
 
Vrijdag op marktplaats gezet, kreeg ik reactie van iemand die wel heel 
graag op zondag wilde handelen, en deze ook op die dag wilde ophalen. Ik 
was weer niet naar de mis gegaan dat weekend, en dacht maar één ding: 
hoe kom ik zo snel mogelijk van deze versterker af zonder al te veel verlies 
te lijden. De hele dag dacht ik: er is een reactie, moet ik nu wel of niet 
reageren? In de avond kon ik de verleiding niet weerstaan en reageerde op 
het gestuurde appje. Reactie terug: dinsdag zou hij in de buurt zijn en wilde 
hij wel eens komen kijken. Hij ging beduidend onder mijn minimum 
vraagprijs zitten en vroeg om te middelen, wat zou betekenen dat ik veel 
verlies zou lijden. Ik stelde een heel redelijk tegenbod voor, waarbij hij het 
ding voor een prikkie kreeg en mijn verlies beperkt zou zijn. Het liep stroef 
en ik had onrust, heel veel onrust. Dinsdag kwam dichterbij en ik werd met 
het uur onrustiger, goed en kwaad streden in mijn hart om winst en verlies. 
Het leek alsof hier meer op het spel stond dan alleen mijn financiële verlies. 
Zou mijn ziel hier schade kunnen leiden? Ik wilde naar God toegaan, maar 
er was een blokkade, er stond iets tussen Hem en mij in. Dinsdagmiddag 
ging de telefoon: de marktplaatskoper, een geknepen stemmetje klonk door 
de telefoon: ‘Ik wil komen kijken, maar alleen als ik de versterker voor dit 
bedrag mag kopen … ‘stilte’. Hij noemde zo’n laag bedrag dat mijn verlies 
ongemakkelijk werd. Op een of andere manier kon ik niet zeggen ‘de deal 
gaat niet door’.  Het was net genoeg om mee akkoord te gaan en te weinig 
om een eerlijke prijs te krijgen. Met een knoop in mijn maag ging ik 
akkoord. Aan het einde van de middag zou hij langskomen. Er stak een 
storm op in mijn binnenste, niet van woede maar van strijd tussen licht en 
donker. Ik ging op mijn knieën, en bad enkele tientjes van de rozenkrans 
om bescherming, ik vroeg God om vergeving, en beloofde snel te gaan 
biechten. ‘Rrrrriiing’, hoorde ik. Ik deed de deur open en er stond een klein 
mannetje helemaal in het zwart met donkere priemende ogen, ik voelde 
angst, hij kwam binnen.  



 

 - 22 - 

En het leek alsof ik niets meer te zeggen had. ‘Oh je hebt de ls50, en hij 
wees naar mijn luidsprekers, ‘die heb ik altijd al willen horen. Mag ik wat 
luisteren? Ik ben dol op orgelmuziek, zet maar wat op.’  
Overbluft door zoveel vrijmoedigheid zette ik wat van Bach op. Nadat het 
nummer afgelopen was, vroeg ik: ‘Wat voor werk doe je?’ ,‘Oh, ik adviseer 
mensen in de IT,’ was het antwoord. De betaling verliep goed, het bedrag 
stond direct op mijn rekening. Hij pakte de doos met de versterker op. 
Robin Korving loopt niet sneller over zijn hordes, dan hij bij de deur was. Hij 
leek bijzonder in zijn nopjes met zijn nieuwe aankoop. Hij maakte nog net 
geen vreugdedansje en wist niet hoe snel hij weg moest komen. Met een 
enorme grijns op zijn gezicht, viel de deur achter hem dicht. Mijn innerlijke 
strijd werd heel hevig, het leek of al het goede in me aangevallen werd door 
het kwade. In mijn fantasievolle verbeelding, zag ik deze man al in een 
zwarte auto stappen met vleugeltjes, die opsteeg en door de lucht weer 
verdween. Ik bleef met vragen achter: liefhebber van orgelmuziek? Was de 
grote Aanklager niet ooit eens de meester in muziek geweest en zat hij niet 
vol orgelpijpjes, voordat trots en hoogmoed hem deden vallen? Dat meende 
ik eens gelezen te hebben. En mensen ‘in de ‘IT’ adviseren?, als je ziet wat 
er op computergebied en internet allemaal voorbij komt, dan lijkt het wel 
alsof er velen door het kwaad geïnspireerd zijn. Ook dat hij alleen op 
zondag wilde handelen? Ik had er mijn vragen bij. Daar kan niks goeds uit 
voortkomen. Wie is bij mij op bezoek geweest? Een lied van U2 kwam in 
mijn gedachten: ‘I’ve held the hand of the devil, it was warm in the night, I 
was cold as stone,’ zingt BONO in zijn gospelnummer ‘I still haven’t found 
what I Am looking for’. Iemand kan zo onder invloed van het slechte staan 
dat deze een instrument van het kwaad wordt.  
 
Ik hield aan deze marktplaatservaring een paar slechte nachten over en 
pas toen ik de dag erna naar de heilige mis geweest was en later die week 
was gaan biechten, kwam de rust weer terug. Mijn huis heb ik opnieuw 
laten inzegenen. Voor mij is zondag weer de dag des Heren geworden. 
Handelen op zondag, ik hield er meer hoofdpijn aan over dan na het in een 
keer leegdrinken van een halve fles  Martini Rosso, zoals ik die in mijn 
middelbare schooltijd eens achterover had geslagen. Gelukkig was Jezus’ 
offer aan het Kruis, voor mijn zonden die dag sterker dan mijn eigen kracht. 
Want ik wist ik heb schuld, maar Hij heeft me niet losgelaten, ik ben 
geschreven in de palm van Zijn hand. ‘Mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa.’ ‘Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld’. 
 
Johan Gierlings 
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De Naam van Jezus 
 
Toen de volheid der tijden was aangebroken, gaf God Zichzelf een nieuwe 
naam “groter dan alle namen”. Het gebeurde in Nazareth in Galilea. De 
engel Gabriël werd naar de maagd Maria gezonden en bracht haar Gods 
boodschap: ”Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, 
die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden.” God zelf heeft voor dit kind, zijn eeuwige 
Zoon, de naam JEZUS gekozen en geopenbaard, die God redt of God 
verlost betekent. Hierin ligt het hele mysterie van de verlossing besloten. In 
Jezus vinden we alle licht en alle helderheid, alle genezing en alle troost, 
alle kracht en alle bescherming – eenvoudig - alles! 
Door Jezus zijn wij kinderen van God geworden en mogen we God nu 
Vader, zelfs teder Papa noemen en de naam Jezus zo vaak uitspreken als 
wij willen.  
 
De Lutherse predikant Richard Wurmbrand (1909-2001) ontwikkelde tijdens 
de communistische vervolging in Roemenië een even gevaarlijk als 
vruchtbaar ondergronds apostolaat. Hij werd in 1948 op 39-jaige leeftijd 
gearresteerd en bracht veertien jaar door in communistische 
gevangenissen, die hij alleen dankzij een wonder overleefde. Tijdens de 
drie jaar eenzame opsluiting in ondergrondse kerkers hoorde Richard op 
een dag via morsecode van zijn celbuurman aan de andere kant van de 
betonnen muur dat het Goede Vrijdag was. “Daarop”, vertelde Wurmbrand 
later, ”kerfde ik het woord Jezus op de muur van mijn cel met een spijker 
die ik op het buitentoilet had gevonden.” Voor deze uiting van liefde werd hij 
twee dagen opgesloten in het kadaver, een vijfenzeventig cm brede 
donkere kast met aan de binnenkant rondom stalen spijkers!.  
In deze beklemmende situatie herinnerde de protestantse pastor zich het 
Altijddurende Hartgebed van de Oosterse Kerk: ”Heer Jezus Christus, Zoon 
van God, heb medelijden met mij.” Daarop begon Richard op het ritme van 
zijn hart de woorden te herhalen: ”Jezus, lieve Bruidegom van mijn ziel, ik 
heb U lief.” En al snel nam Jezus volledig bezit van hem. 
 
Een groep missionarissen, priesters en leken uit Indië, had in Duitsland een 
retraite gegeven en was op weg terug naar huis. Op het vliegveld van 
Frankfurt ontmoetten zij in de vertrekhal een groep jongvolwassenen die als 
toerist naar India wilde vliegen om daar de vakantie door te brengen. Ze 
raakten in gesprek met de Indiase missionarissen totdat het tijd was om 
aan boord te gaan. Iedereen vond zijn stoel en het vliegtuig vertrok volgens 
schema. 
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Maar reeds na een paar minuten klonk er een vreemd geluid bij de 
linkervleugel en begon het hele vliegtuig te trillen. Overal begonnen 
mensen te schreeuwen. Enkele minuten later klonk hetzelfde geluid ook 
aan de rechtervleugel en was dezelfde sterke trilling voelbaar. Mensen 
schreeuwden opnieuw, raakten in paniek en begonnen luid te huilen. De 
missionarissen uit India daarentegen zwegen en baden. Toen enkele 
ogenblikken later het hele vliegtuig hevig begon te schudden, ontstond er 
een nog grotere paniek onder de passagiers. Te midden van de chaos 
merkten de jongeren die in Frankfurt met de priesters hadden gesproken, 
dat zij de enigen waren die nog kalm en bedaard in hun stoel zaten. 
Doodsbang voor hun leven wendden zij zich tot de missionarissen en 
smeekten:” Wat moeten we doen?”  waarop ze als antwoord kregen: ”Roep 
de Naam van Jezus aan. Bid gewoon: Jezus! Jezus!  Jezus! en herhaal dat 
steeds weer!” En zo begonnen een paar jongens aarzelend te roepen: 
”Jezus, Jezus, Jezus…!”  Steeds luider klonk hun roep, en steeds meer 
passagiers sloten zich bij hen aan, totdat uiteindelijk het hele vliegtuig 
luidkeels met de dood voor ogen riep: ”Jezus!, Jezus!, Jezus!” – en dit twee 
tot drie minuten lang!  
 
Plotseling landde het vliegtuig met een klap op de grond en onmiddellijk na 
de riskante noodlanding meldde de piloot zich vanuit de cockpit. Hoorbaar 
opgelucht legde hij uit wat er tijdens de levensbedreigende vliegtuigminuten 
gebeurde: eerst viel de motor aan de linkerkant van het vliegtuig uit en kort 
daarna ook die aan de rechterkant. Maar dat was nog niet alles! Ook de 
radioverbinding met de toren werd plotseling verbroken. Precies op het 
moment dat de passagiers de Naam van Jezus aanriepen, werd het contact 
met het vliegveld kort hersteld, slechts voor ongeveer twintig seconden. 
Maar dat was genoeg om van de vluchtverkeersleiding toestemming te 
krijgen voor een onmiddellijke noodlanding. Dit betekende dat het vliegtuig 
kon landen zonder een botsing of verdere schade, en dat de levens van de 
inzittenden werden gered.   
 
Dit alles laat zien dat het geloof niet alleen een kwestie van kennis is, maar 
vooral ook van ervaring. Geloof moet van ons hoofd naar ons hart gaan. 
Deze jonge mensen, die zorgeloos naar India vlogen om als toerist een 
Aziatisch land en zijn vreemde cultuur te leren kennen, kregen heel 
onverwacht een diepe geloofservaring met Jezus, toen zij met heel hun hart 
zijn Naam aanriepen. 
 
Bron: Triomf van het Hart, Familie van Maria, Amsterdam 
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“De pastorale werkster” 
 

 
Ik ben “de pastorale werkster”  
en ik doe het pastorale werk 
in en om en bij de kerk. 
Want de kerk in deze tijden  
heeft gebrek aan flinke meiden. 
Flinke meiden zoals ik 
met het werk nog in hun schik. 
Momenteel heb ik niet veel te doen, 
ik kan het af op een slof en een schoen. 
 
Neem nu bijv. vroeger eens het lof, 
iedere vrijdag vaste prik 
mens wat was ik in m’n schik. 
Ik dweilde, stofte, poetste koper 
heel de kerk was schoon en proper. 
Maar niks meer poetsen, niets meer aaien, 
niet meer met het wierookvaatje zwaaien. 
Nee, we hebben het allemaal gehad,  
nou en dat was dan dat.  
 
En eens per week de biechtstoel luchten, 
ik liep er dikwijls van te zuchten. 
En in het voorjaar alle lopers kloppen 
en al de heilige beelden soppen. 
Sint Jozef, daar poetste ik altijd extra an, 
dat deed ik met het oog op de goede man. 
Maar dat hebben we allemaal gehad,  
nou en dat was dan dat.  
 
En neem nou een trouwtje zogezegd, 
dan werd de loper uitgelegd. 
’t Ging allemaal met zwier en statie, 
het vaandel van de congregatie. 
De bruid in tule en kant gehuld, 
de kerk was helemaal gevuld. 
Nu kom daar nou toch maar eens om, 
je ziet amper het verschil meer  
tussen bruid en gom. 

 
 
 
 

 
En was er veertig uren gebed, 
dan werd het beste beentje voorgezet. 
De processie trok dan door de kerk, 
wat had de koster dan een werk. 
De hele stoet te organiseren, 
voorop liepen een stel heren. 
Dat waren meestal nogal duren, 
van de kerk en armenbesturen. 
Dan de bruidjes  
met strooiselmandjes aan de arm, 
dan de pastoor,  
die had het meestal warm.  
Dan het koor, die zongen het prachtige 
lied, Hosanna in de hoge.  
Dan de vaandels van Sint Jozef en 
Maria, Agnes, Cecilia, Sint Eloy, 
mens wat was dat toch allemaal mooi. 
Maar we hebben het allemaal gehad,  
nou en dat was dan dat.  
 
En wat is het nu vaak kaal 
en wat is het koud en schraal. 
Maar dat komt,  
zo hebben ze me gezegd, 
de accenten zijn verlegd. 
Ging het vroeger vaak om het massale, 
nu gaat het om het pastorale. 
Maar u weet hoe het gaat, 
er wordt gepraat, gepraat, gepraat. 
Daarom vrouwen aan het werk, 
breng leven en warmte in de kerk. 
De kerk in deze donkere tijden, 
heeft gebrek aan flinke meiden, 
die samen bouwen, samen strijden. 
Samen zeggen, dat was dan dat 
en we hebben het lang nog niet gehad.  
 
 
(gevonden in de nalatenschap  
van een overleden tante, 
auteur onbekend – red.) 
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