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Parochie van de HH. Twaalf Apostelen 
Van Riemsdijklaan 120   1945 XR Beverwijk   

☎  0251 237343 (kerk) 

Postbus 246   1960 AE Heemskerk 
www.apostelkerk.nl 

 
Administrator: pastoor Ruben Torres 
 

Pastoor H.J. Niesten 
Van Riemsdijklaan 9 
1945 XM Beverwijk 

☎  0251 294367 / 06 30712180 

e-mailadres: hjozefniesten@planet.nl 

locatieraad: 

Martin van Kleef (penningmeester) ☎ 075 6871842 

Roger Freeth (alg. bestuurslid)  ☎ 06 41680119 

Nelleke Sinnige    ☎ 0251 254427 

Marja Al     ☎ 0251 224041 

 

Parochiële Caritas Instelling:   

Jeroen Mous    ☎ 0251 671070 

 

e-mailadres: Bestuur@apostelkerk.nl 
bank kerkbestuur: NL12INGB 065 59 13 998 (ING) 

 
eucharistievieringen 
zaterdag 19.00 uur 
zondag 10.00 uur (Apostelkoor en/of herenkoor)  
maandag en dinsdag 09.00 uur 
woensdag t/m vrijdag 19.00 uur 
donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur: aanbidding 

 
De Grenspost: 
Grenspost@apostelkerk.nl 
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Pastoraal woord  
 
Woensdag 14 februari is Aswoensdag. Op deze dag beginnen we de 
vastentijd.  
Dat is het seizoen waarin we nog eens nadenken over Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor ons, door Jezus’ lijden, Zijn dood en Zijn 
opstanding.  
 
Aan het begin van deze vastentijd zal de as als een kruisteken op ons 
voorhoofd worden geplaatst. Hopelijk is dit niet alleen een gebruikelijk ritueel 
voor ons, maar veeleer een aansporing en een uitnodiging om in actie te 
komen. En wees ook niet bang om dit kruisje van as op ons voorhoofd ook 
na afloop van de dienst aan anderen te tonen. Men zal ons bewonderen 
over onze durf en onze overtuiging om ons geloof werkelijk uit te dragen!  
 
Moge deze as ons er aan herinneren dat we onze zondigheid en zwakke 
punten moeten erkennen. Dat we met Jezus in gesprek blijven door het 
gebed, Zijn barmhartigheid zoeken en een hernieuwd leven gaan leiden .  
 
Moge deze as ons ook laten nadenken over de opdracht uit het Evangelie, 
zoals het geven van aalmoezen, het brengen van persoonlijke offers als 
vasten en onthouding en met God in verbinding blijven door uw gebed.  
U kunt bij aalmoezen - of ik zou dit aloude woord liever vervangen door 
goede doelen -  natuurlijk denken aan de Vastenactie of de Voedselbank,  
of meedoen aan landelijke acties voor de vluchtelingen.  
Maar ook op kleinere schaal, in uw eigen omgeving, kunt u door uw gaven 
van grote betekenis zijn voor de verborgen armoede of andere noden van 
uw medemens, uw buurvrouw, uw buurman, uw winkelier, uw mantelzorger. 
U moet er soms echt wel enige moeite voor doen om die te ontdekken. De 
vastentijd is bij uitstek de tijd waarin we worden uitgenodigd om iets 
concreets te doen.  
 
Voor degenen onder u die in een conflict verwikkeld zijn, kan deze as u er 
aan herinneren dat het tijd is u om vergeving of verzoening te vragen aan de 
persoon die u gekwetst heeft; om vrede met hen te zoeken en voor hen te 
bidden.  
 
Voor degenen onder u die aan zichzelf twijfelen, wordt u liefdevol 
voorgehouden dat u altijd aanvaard wordt door God, en gered door Zijn 
liefde. Wij hoeven niet te worden gegeseld, een houten kruis te dragen, noch 
gekruisigd te worden en dan te sterven. Vergeet niet dat Jezus dat al deed. 
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Hij vraagt ons alleen maar om in te gaan op de uitnodiging die Hij ons op 
Aswoensdag aanbiedt.  
 
Moge de as, die op deze dag aan ons werd opgelegd, een blijvende 
herinnering zijn aan onze opdracht in het leven. Boven alles is het 
werkelijke doel van de Vastentijd, ons als Christenen voor te bereiden 
op de viering van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hoe 
beter we voorbereid zijn, hoe mooier ons uiteindelijke doel zal zijn. 
Slechts met een zuivere geest en hart kunnen we effectief het grote 
mysterie herbeleven.  
 
De Kerk nodigt ons allemaal uit om berouw te hebben over onze 
slechte daden en terug te keren naar de Heer, die vol verlangen uitkijkt 
naar een ieder om bij Hem te komen.  
 
Door deze oproep van de Heer en de geest van de liturgie serieus te 
nemen, door het vernieuwen van onze toewijding en beloften tot gebed, 
vasten en het geven aan armen, vluchtelingen en goede doelen, 
reageren we positief op Paulus’ ontroerende aansporing om ons “te 
verzoenen met God”.  
 
Laten we deze reis van de voorbereiding op Pasen goed beginnen. Nu 
is het de beste tijd; dit is de eerste de beste dag van onze verlossing!  
 
Pastoor Ruben M. Torres 
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Nieuws uit het locatieteam 
 
 
Steun zusters in Filipijnen 
 
In ons vorig parochieblad staat vermeld dat 5 zusters van de 
Missionarissen van Naastenliefde de taak hebben om 40 daklozen te 
helpen. Daarbij is hun accommodatie aan een grondige renovatie toe. Uit 
de Kerstcollecte hebben wij een bedrag van € 250,- gehaald ter 
ondersteuning van het project. Samen met de andere regio-parochies is 
een bedrag van € 5.000 naar de zusters overgemaakt. 
 
Actie Kerkbalans 
 
In het weekend van 13/14 januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan; 
een actie die nodig is om de financiële positie van onze Apostelparochie 
gezond te houden. Dit is des te meer nodig, omdat wij vanaf het jaar 2022 
een bijdrage leveren aan de salariskosten van de regiopriesters. Daardoor 
kunnen wij bij ziekte en/of afwezigheid van pastoor Niesten een beroep 
doen op de andere priesters van de regio. 
De begroting van 2024 geeft een klein negatief saldo aan. Toch vertrouwen 
we erop dat u ook dit jaar weer met gulle hand de collectes blijft gedenken. 
Pastoor Niesten doet er alles aan om de Apostelparochie met veel 
toewijding te bedienen door de sacramenten en de diaconie, maar ook door 
het organiseren van de Alpha-cursus, de lofprijsavonden, de bijbelcursus, 
etc. De parochianen worden goed verzorgd en ik hoop dat u zoveel 
mogelijk van de aangeboden diensten gebruik maakt. Het gaat om uw 
welzijn en dat van de gehele parochie.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op ING bank,  
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98  
t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk,  
onder vermelding van Kerkbalans. 
 
Vastenactie 
 
In de regio wordt de opbrengst van de vastenactie toebedeeld aan de 
Bisschoppelijke Vastenactie. De Bisschoppelijke Vastenactie verdeelt het 
geld onder de verschillende aangemelde projecten. Deze projecten worden 
vooraf onderzocht op wenselijkheid, haalbaarheid, etc. 
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Wij als Apostelparochie doen ook mee met de Bisschoppelijke Vastenactie, 
maar, omdat inmiddels broeder Huub vanuit Kameroen weer een 
smeekbede tot ons gericht heeft, willen wij ook een gedeelte aan hem 
geven. Het gaat dan om de nieuwe kerk in Wombong Ikui vlakbij Bamenda. 
De kerk is bijna klaar, maar de inrichting is nog provisorisch, zoals u in de 
brief “Nieuws uit Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen” kunt lezen. 
Het steigerhout dat gebruikt werd voor de dakconstructie, doet nu dienst als 
trap naar het altaar. Het altaar staat op een verhoging van aangestampte 
grond en afgezet met steigerhout. Ook de koorzolder is van steigerhout 
gemaakt. Dus allemaal hergebruik. Het gebied rond de kerk is nogal 
heuvelachtig. Door de vele regen vinden er aardverschuivingen plaats. Er 
zijn provisorisch tijdelijke watergoten gemaakt, maar dit is niet afdoende. 
Broeder Huub vraagt dus geld voor de afbouw en verdere inrichting in en 
rond de kerk. 
 

 
 
U kunt uw giften voor de vastenactie in de Apostelkerk deponeren in de 
paarse bussen of overmaken op de rekening van de Apostelkerk  
ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98  
t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk  
onder vermelding van vastenactie.  
 
Martin van Kleef, penningmeester 
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Nieuws uit het regiobestuur 
 
Als u dit leest is het nieuwe jaar 2024 al weer een paar weken oud. De 
meerderheid van de Nederlanders maakt ten tijde van de jaarwisseling 
goede voornemens: afvallen, stoppen met roken, gezonder leven, meer 
sporten. Lang niet iedereen houdt die goede voornemens vol. Maar niet 
getreurd, probeer het gewoon opnieuw!  
Ik heb er ook nog één voor u, eentje die u wellicht kunt gebruiken om ook 
die andere voornemens vol te houden: vertrouw meer op God, bemerk de 
kracht van het evangelie en leef ernaar. Dan zul je een vreugde proeven 
die je wellicht nog niet eerder zo ervaren hebt: de ware liefde van God! 
Namens het regiobestuur wens ik al onze parochianen een liefdevol 2024 
toe! 
 
Actie Kerkbalans 
Al sinds 1973, dus 50 jaar lang, werken kerkgenootschappen samen in de 
Actie Kerkbalans en doen ze een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Kerken krijgen geen 
subsidie voor hun activiteiten. Onderhoud van onze gebouwen, de koffie en 
thee, het parochieblad, maar ook het personeel, missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. 
Geeft u om uw kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we als 
geloofsgemeenschap van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de 
mensen om ons heen.  
Ook de organisatie van de Actie Kerkbalans kan niet zonder de inzet van 
vrijwilligers. Dankzij de waardevolle ondersteuning van deze vrijwilligers 
worden al die bijdragen in onze parochie keurig geadministreerd en 
bijgehouden.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage in 2023 en van harte nodigen wij u uit om 
ook dit jaar weer deel te nemen! 
 
Laatste zondagse viering in de parochie Sint Joseph  
Op zondag 7 januari 2024 heeft onder leiding van Mgr. Hendriks, bisschop 
van Haarlem-Amsterdam, de laatste, gedenkwaardige zondagse viering in 
het gebouw De Meerpaal in Velsen-Noord plaatsgevonden. Het 
kerkgebouw was al eerder verkocht aan een vastgoedpartij, maar de 
geloofsgemeenschap van Sint Joseph heeft nog een aantal jaren gebruik 
kunnen maken van het aangrenzende ontmoetingsgebouw De Meerpaal. 
“Laat de zaadjes die de afgelopen decennia in de harten van de Sint 
Joseph parochianen zijn geplant, gerust elders opbloeien”, aldus Mgr. 
Hendriks.  
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De kerkgangers en vrijwilligers van de R.K. Parochie Sint Joseph zijn dan 
ook meer dan welkom in de andere kerken van onze regio. Doordeweeks 
kan de parochie voorlopig nog ‘om niet’ in De Meerpaal terecht totdat de 
eigenaar van het gebouw een herontwikkeling van deze locatie gaat 
realiseren.  
 
Schade aan grafmonumenten 
Grafmonumenten zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom 
van de rechthebbende. Al in 2010 is dit wettelijk vastgelegd.  
Ruim 13 jaar heeft de R.K. Kerkprovincie vrijwillig de collectieve 
grafmonumentenverzekering aangehouden, maar hieraan is onlangs een 
einde gekomen.  
Vanaf 1 januari 2024 is schade ontstaan door storm of vandalisme alleen 
gedekt als de rechthebbende zelf een eigen verzekering heeft afgesloten 
voor dergelijke risico’s. Deze schade is dus niet langer collectief gedekt. 
 
Evaluatie vieringen Kerstmis en Oud & Nieuw 
De pastores kijken met genoegen terug op de goed bezochte vieringen van 
Kerstmis en Oud & Nieuw.  
Tevens hebben een aantal basisscholen de regionale kerken bezocht, 
werden in overleg met de leerkrachten eigen vieringen georganiseerd en is 
er ook flink gezongen. Ook de bijzondere Kerststal in de Agathakerk is door 
duizenden schoolkinderen bewonderd.  
Dank aan alle vrijwilligers die vóór en achter de schermen zich hebben 
ingespannen om alle activiteiten en vieringen in goede banen te leiden. 
Chapeau! 
 
Bert Jan Rozestraten  
 

 

Het kerstspel 
 
Op kerstavond hadden we de kinderen uitgenodigd om mee te doen aan 
het kerstspel. De kerstkleding lag al klaar in het Tolhuis en de kinderen 
kwamen vol verwachting binnen. Ze waren ook wel een beetje 
zenuwachtig, vooral de kinderen die voor het eerst meededen. Maar ze 
hadden er allemaal heel veel zin in. Ze konden dan ook niet wachten om 
zich te verkleden. Al gauw vulde het Tolhuis zich met Maria en Jozef, 
engelen, herders (al dan niet met schaapjes) en koningen. Nadat de 
verkleedpartij achter de rug was, werden de kinderen geïnstrueerd. 
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Maura mocht het kerstverhaal voorlezen. Zij nam haar taak serieus en ging 
van te voren goed oefenen. En Alida begon spontaan een prachtig kerstlied 
te zingen. En dat lied wilde ze ook graag in de kerk ten gehore brengen.  
Nadat iedereen wist wat er van hem of haar verwacht werd, gingen we 
opgetogen de kerk in om daar ook nog even te oefenen. Toen was het 
zover, het kerstspel begon. Maura las heel duidelijk voor, de kinderen 
wisten goed wat ze moesten doen. Tussendoor werden bekende 
kerstliedjes gezongen. En ook Alida zong solo haar kerstlied. Het 
kerstverhaal werd dan ook prachtig uitgebeeld.  
De kinderen hebben een hele mooie bijdrage geleverd aan Kerstmis 2023. 
We zijn dan ook trots op ze.  
 
Louise Dijkman 
 

 

Poppentheater in de Grenspost 
 
Op vrijdag 29 december werden we welkom geheten met koffie/thee en een 
lekkere koek. De zaal vulde zich al snel met ouders, grootouders, kinderen 
en kleinkinderen. Ook “de Zonnestraaltjes” waren goed vertegenwoordigd. 
Bijna alle stoelen waren bezet. En de sfeer was opperbest. 
Vooraf gingen we een aantal Kerstliedjes zingen. Daarna begon het spel. 
Allereerst zag je een stal met kribje. Maria legt het Kindje Jezus in de 
kribbe, roept Jozef en zegt dat de mensen veel meer aan Jezus moeten 
denken en moeten bidden, omdat Hij de Koning is van alle mensen.  
Dan verschijnt er een vader, Herman met kind Platina. Zij willen graag 
kerstfeest vieren met hele dure kerstcadeaus. Platina vraagt een nieuwe 
smartphone en een hele dure kerstjurk. Vader Herman krijgt echter te horen 
dat hij op staande voet ontslagen is, dus van de kerstcadeaus komt niets 
terecht. Hij kan de huur niet meer betalen en komt op straat te staan. 
Platina verblijft zolang bij een vriendinnetje in huis. Vader Herman krijgt van 
verschillende kanten te horen dat hij moet gaan bidden, van een tante, van 
een pelgrim genaamd Franciscus. Dan zal alles goed komen.  
En ja hoor, het komt inderdaad allemaal goed. De rijke tante Juliëtte laat 
een nieuw huis bouwen voor vader Herman en zijn dochter. Dus het bidden 
heeft zeker geholpen.  
Een prachtig verhaal met een mooie boodschap. Jong en oud hebben dan 
ook genoten. Dank voor dit bijzondere “kerstcadeau.”  
 
Louise Dijkman 
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Plannen voor het nieuwe jaar 2024  
 

Wat zal het ons brengen? Persoonlijk hoop ik actief te kunnen blijven in de 

Apostelkerk, voor de Zonnestraaltjes in Haarlem, de gemeenschap voor 

mensen met een beperking, als priester-pastor in de zg. Talitakumi 

weekenden (dit jaar 3 maal, waarvan 2 in Heiloo en 1 in Helvoirt) en in de 

regio zal ik ook zo af en toe meedoen in bijv. het pastoresoverleg. 

Natuurlijk hoop ik ook gezond te blijven, want na Kerstmis en rond de 

jaarwisseling moest ik even afhaken vanwege de griep. Dat was jammer 

want ik miste de Kerstviering in Westerheem, ik moest 2 uitvaarten 

overdragen en kon niet aanwezig zijn bij het poppentheater van Lex 

Nennie, en ik miste de oliebollen en de appelflappen.  
 

De alpha-cursus 

Die staat ook weer op het programma. We zullen die houden in 7 

dinsdagavonden en een alpha-zaterdag tussen Pasen en Pinksteren. In de 

volgende Apostel zullen we dit uitgebreid aankondigen Aanmelden en info 

voor deze inmiddels 10e cursus kan al. Het team is er weer klaar voor en 

we hebben er zin. 
 

De huiskring 

Zo noemen we het selecte groepje dat 2x in de maand bijeen komt in het 

pastoorshuis om o.l.v. Johan Gierlings de bijbel te openen en met elkaar te 

delen over de persoonlijke betekenis van een tekst. Het is ook een 

uitproberen om te kijken of er meer van dit soort kringen te realiseren zijn. 

Met als doel meer kennis te krijgen van de bijbel en gemeenschap op te 

bouwen. 
 

In deze Apostel kun je ook lezen dat 2024 een jaar van gebed mag zijn. 

Mogen we als zodanig verbonden hoopvol uitzien naar 

wat er komen gaat . 

Pastoor Ruben Torres schrijft uitgebreid over de 

betekenis van de 40-dagen- of vastentijd. Daar sluit de 

voorpagina op aan met een afbeelding van een wit 

kruis en daar omheen mensen in de kleur paars die 

past bij de 40 dagen en ook het groen van het 

ontluikende nieuwe lenteleven.  
 

Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe op Pasen 
 

Pastoor Henk Jozef Niesten 
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Vrijwilligers 
 
Wat gebeurt er toch veel! Sámen kerk zijn is sámen bidden én sámen 
werken! Wekelijks het gebouw schoonhouden, bloemen verzorgen, 
tuinonderhoud, koper poetsen, buitenonderhoud rond de gebouwen, 
elektrische installaties, de kachels, etc. Alles vraagt tijd en aandacht! 
Afgelopen december zijn de vrijwilligers verrast met een heerlijk spijsbrood 
of kerststukje als dank voor hun inzet. We kunnen niet zonder vrijwilligers.  
 
Op dit moment is er nog vraag naar een éxtra vrijwilliger bloemenverzorging 
en ook een vrijwilliger koper poetsen. Tineke doet het nu alleen dus de 
hoop is dat er spoedig iemand zich aanmeldt om een handje te helpen. 
Aanmelden kan bij pastoor Niesten, Tineke Schellekens of bij het 
locatieteam. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Marja Al 
 
 

 

Wist u dat 
 

- De kinderen dit jaar weer een Palmpasenkruis kunnen versieren? 
- Deze aan de ouderen en/of zieken wordt uitgedeeld en het lege 

kruis weer terug mag naar het Tolhuis? 
- 16 maart de uiterste datum is voor informatie en aanmelden voor 

het versieren van het Palmpasenkruis bij Louise of Marja? 
- Er in het Tolhuis een boekenkast staat waaruit u gratis kunt lenen 

zonder terugbrengtermijn? 
- U elke 3e woensdag van de maand om 20.00 uur  welkom bent in 

de Grenspost bij de Lofprijsavond? (En vooraf evt. de 
eucharistieviering van 19.00 uur kunt bijwonen.) 

- Er elke 2e en 4e woensdag van de maand om 10.00 uur een 
eucharistieviering is in Verzorgingshuis Westerheem te 
Heemskerk? En dat pastoor Niesten met de vrijwilligers, Clara, Bas 
en Dien, Nelleke, Gerry én Alie dit al jaren belangeloos 
organiseren? 

- Op onze website www.apostelkerk.nl nog veel meer interessante 
informatie is te lezen? 

 
 

http://www.apostelkerk.nl/
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Jaar van het gebed 
 
In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. 
Het Vaticaan heeft dit thema voor komend jaar uitgeroepen als 
voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het Jaar van Gebed zal in 
Nederland vanaf de Veertigdagentijd z’n beslag gaan krijgen. 
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar 
of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken 
en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere 
Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan 
als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar 
vastgesteld. In 2024 is dat het gebed. Het Jaar van Gebed zal in Nederland 
vanaf de Veertigdagentijd starten. In de Apostelkerk wordt al heel veel 
gebeden: elke dag een Eucharistieviering met vooraf Rozenkransgebed, 
het gebed tot de Heilige Aartsengel Michael, de jaarlijkse Lourdesnoveen in 
oktober, de wekelijkse aanbidding op donderdag; Deken Cassee (z.g.) 
noemde de Apostelkerk een bidkerk! Laten we dit vooral volhouden en ook 
thuis bidden voor én met onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Zoek datum van je doopsel op, zegt paus 

Je doopsel is als een nieuwe verjaardag die je elk jaar zou moeten vieren, 
zei paus Franciscus op zondag 7 januari voor het Angelusgebed. 
Sprekend over de Doop van de Heer zei de paus dat het doopsel ons tot 
kinderen van God maakt. Het is God die in ons komt, ons hart zuivert, 
geneest, ons voor altijd tot Zijn kinderen maakt, Zijn volk, Zijn familie, 
erfgenamen van het Paradijs. Door het doopsel wordt God intiem voor ons 
en Hij verlaat ons niet meer. Daarom vindt de paus het zo belangrijk om de 
dag van ons Doopsel te gedenken. 
“Ik vraag jullie allemaal: denk na, ieder van jullie: ‘Herinner ik me de datum 
van mijn doopsel?’ Als je die niet meer weet, vraag het dan na als je weer 
thuis bent, zodat je het niet meer vergeet. Want het is een nieuwe 
verjaardag: met je doopsel ben je geboren in het leven van genade”. 

Bron: Vaticaan 

De datum van je doop kun je vinden in het doopregister van de betreffende 
parochie of evt. in het trouwboekje van je ouders. (redactie) 

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2024/01/07/240107b.html
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Handwerkclub in het Tolhuis  

 
Handwerken voor maaltijden voor schoolkinderen in Ethiopië,  

die leven in de sloppenwijken in Addis Abeba. 

 

Ons handwerkclubje moet verhuizen. We waren eerst altijd welkom in de 

Regina Caelikerk waar we leuke middagen hebben doorgebracht met 

handwerken voor het goede doel. Maar deze locatie is gesloten. Omdat we 

afgelopen najaar hartelijk werden ontvangen in de Apostelkerk om onze 

werkjes te verkopen in het Tolhuis, hebben we de vraag om te mogen 

doorgaan in het Tolhuis aan het locatieteam voorgelegd. En ja!!!!!  We 

kunnen er terecht!!!!  We starten vrijdag 2 februari van 13.30 tot 15.30 

uur. Een ieder die mee wil doen of wil leren breien, haken etc. is van harte 

welkom. Dus kom gerust eens langs!!!    
Tevens gaan we zondag 11 februari na de Mis van 10 uur weer verkoop 

houden van breisels, kaarten en dergelijke. De gehele opbrengst is voor de 

schoolkinderen. Wij hopen weer op een mooie verkoop.  

 

Tineke Schellekens 

 

 

 

In memoriam pastoor van der Linden 
 

 

Pastoor Jan van der Linden is op 13 

december 2023 op 92-jarige leeftijd 

overleden. Jan, die mij zeer dierbaar was, 

heeft dus een hoge leeftijd bereikt en was tot 

vóór enkele weken nog zeer actief.  

 

In zijn emeritaatsperiode heeft hij zich 

kunnen settelen in Heemskerk in zijn 

appartement aan de Maerelaan. In veel 

kerken in de directe omgeving was hij een 

veelgevraagd assistent. Daarnaast ging hij 

ook voor in bijbelgroepen en deed hij mee in 

het alpha-team onder mijn leiding.  
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Hoewel ik pastoor Jan van der Linden al jaren kende, allereerst omdat zijn 

naam nog steeds rondcirkelde in de Henricus mavo in Castricum waar hij 

12 jaar godsdienstleraar was tot 1972. In 1974 werd ik daar leraar Engels 

en hoorde ik regelmatig over zijn positieve inbreng destijds. Hij was als 

kapelaan betrokken bij de Pancratiuskerk waar hij ook samenwerkte met 

pastoor Schrama, mijn vroegere huisgenoot. Op elke 3e  januari van het 

nieuwe jaar belde hij zijn collega-priester op om hem te feliciteren met zijn 

verjaardag.  

Nog steeds kende ik Jan alleen van naam tot ik hem toevallig ontmoette op 

een bedevaart in Israël. Die verrassende ontmoeting vond plaats in 

Nazareth in 1998. Daarna is Jan weer uit het zicht verdwenen tot we elkaar 

weer tegenkwamen in de regio Beverwijk-Heemskerk vanaf 2013. Het 

contact was vanaf toen veelvuldig en zeer vriendschappelijk. Ik kon Jan 

heel erg waarderen om zijn plichtsgetrouwheid en zijn nooit aflatende grote 

inzet voor het pastoraat in de regio. Ook was hij regelmatig gast en 

gastspreker bij de Alpha-cursus en privé bij mij thuis bij de grote feesten 

van Kerstmis, Pasen, Pinksteren en andere gelegenheden. 

 

Na een heupoperatie kon hij een tijd mij bij logeren om zo te revalideren en 

te herstellen. Je leert elkaar dan nog beter kennen en heb ik ervaren wat 

een tevreden en meegaande gast hij was. Jan was zeer geordend in zijn 

leven en dat zonder er druk op te leggen. Het was kort gezegd zijn 

natuurlijke lifestyle. Hoogtepunt was voor ons beiden ook zeker de viering 

van mijn 25 - jarig priesterjubileum op de dag dat Jan 68 jaar priester was 

op 4 juni 2023.  

 

De laatste weken zag ik de vermoeidheid steeds meer de overhand nemen. 

Met moeite kon hij nog het e.e.a. oppakken, maar op vrijdag 1 december 

werd hij in het RKZ ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten en teveel 

vochtwerking. Na een week mocht hij weer naar huis, maar al snel bleek 

dat dit teveel gevraagd was en volgde er weer een ziekenhuisopname.  

 

Op dinsdag 12 december mocht ik hem in het bijzijn van zijn naaste 

familieleden het sacrament van de zieken toedienen. Toen werd ook 

duidelijk hoe ernstig ziek hij was. Het sacrament heeft hij nog heel bewust  

en vol overtuiging beleefd. Op woensdagavond 13 december is pastoor 

Johannes Cornelis van der Linden in de Heer gestorven. Moge hij rusten in 

vrede. 

 

Pastoor Henk Jozef Niesten 



 

 - 15 - 

Info over de middenpagina’s 
 

“Laat de kinderen tot Mij komen” 
 
De subtitel spreekt voor zich want in de afgelopen maanden was er 
regelmatig  sprake van bezoek met die uitnodiging, ‘laat de kinderen tot Mij 
komen´. Pastoor Esko uit Heemstede had gevraagd of hij met zijn 
jongerengroep een bezoek mocht brengen aan de Zonnestraaltjes in 
Haarlem, de groep met als kernleden mensen met een beperking. Hij was 
getipt door diaken Ron en zo stonden op 10 december zo´n 15 jongeren 
inclusief enkele blauwe zusters voor de deur en werden zij met ons 
welkomstlied verwelkomd. Dat brak meteen de ban en was er vreugde. De 
meesten wisten niet van het bestaan van zo´n geloofsgroep en waren ervan 
onder de indruk. Dat werd dus een indrukwekkende samenkomst, waarin 
we de mime van de doop door Johannes de Doper herdachten. Een ieder 
mocht het water van de Jordaan (een blauw kleed) binnengaan en na 
berouw over de zonden de zegening van Johannes (gespeeld door de 
pastoor) ontvangen. Dat maakte veel indruk vooral ook bij de bezoekers. 
De Kerstnachtmis werd ook nu weer in onze Apostelkerk opgeluisterd door 
het kerstspel met de kinderen er aan voorafgaand. Maura las de tekst, 
samen zongen we kerstliederen en de kinderen vonden na een rondje door 
de kerk hun plek op het altaar. Het zag er heel leuk uit, met dank aan Marja 
en Louise die het allemaal weer voor elkaar hadden gemaakt. 
Op 29 december kwam Lex Nennie uit Den Haag om met zijn 
poppentheater de kinderen van onze kerk en ook onze zonnestraaltjes-
groep te vermaken met zijn poppenspel. Met zijn zelfgemaakte poppen 
speelde hij het kerstverhaal van de familie Jansen die met Kerstmis hun 
huis uit moesten omdat vader, die net was ontslagen, de huur niet meer 
kon betalen. En ze hadden nog wel plannen om er samen een mooi 
kerstfeest van te maken. Dat werd het toch toen het ware kerstverhaal een 
rol ging spelen.  
Een rol spelen in het kerstverhaal was ook voor de toeschouwers 
weggelegd, want er werden poppen uitgedeeld en zo mochten ze ook 
meespelen samen met Lex die het hele theater zelf heeft bedacht en 
opgezet. 
Helaas moest deze pastoor verstek laten gaan omdat hij door griep geveld 
was. Gelukkig kon hij na oud en nieuw het werk weer hervatten en we 
hopen allemaal op een gezegend en zalig Nieuwjaar 2024. 
 
Pastoor Niesten 
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Nieuws uit Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen 
 
Begin november hebben we een brief met foto’s ontvangen van broeder 
Huub uit Kameroen met nieuws over de situatie en de voortgang van de 
bouw van de kerk in Wombong Ikui. 
 

Geachte parochianen, 
 

Sinds ons laatste contact is er veel 
gebeurd hier in Kameroen en zijn 
het roerige tijden. Vooral rond drie 
jaarlijks terugkerende 
dagen/gebeurtenissen was het 
onrustig. Deze dagen zijn: 
20 mei - de Dag van de Nationale 
Eenheid van Kameroen, 1 oktober -  
verzetsgroep - een jaar geleden 
heeft uitgeroepen als “ De 
onafhankelijkheidsdag van 
Engelstalig Kameroen (dit omvat de 
noord-westelijke en zuid-westelijke 
regio van Kameroen) en het begin 
van het nieuwe academisch / 
schooljaar - wanneer alle kinderen 
en studenten weer naar hun school 
en universiteit gaan. 
 
 

Rond deze drie genoemde dagen waren er volop schermutselingen en 
gevechten tussen de oppositie (de AMBA fighters) en de regeringstroepen. 
Dit jaar werden sommige wegen maandenlang geblokkeerd door de AMBA 
verzetsgroep, ondanks dat de regeringstroepen het voor de mensen 
mogelijk probeerde te maken om te reizen tussen Njinikom, waar Wombong 
Ikui ligt, en Bamenda (ca. 40 km zuidelijker). Er heerste grote onzekerheid 
en spanning onder de bevolking over wat er stond te gebeuren. Meer dan 
1500 regeringstroepen werden in de omgeving gestationeerd om de AMBA 
verzetsgroep te bestrijden.  
Er werd van beide kanten veel geschoten en de mensen die moesten 
reizen werden bang omdat de AMBA verzetsgroep reizigers begonnen te 
vermoorden en hun auto’s en motorfietsen in brand staken.  



 

 - 19 - 

De afgelopen maanden zijn bij deze gevechten veel AMBA officieren 
gedood, waaronder generaal R.K. en kolonel Jackson, die beide uit de 
Boyo divisie - de omgeving van Njinikom - kwamen. 
 
In tegenstelling tot de zuid-west regio had de noord-west regio (waarin 
Njinikom is gelegen) geen problemen met de AMBA verzetsgroep bij het 
begin van het schooljaar. 
 
Ondanks alles kon misschien tot jullie verbazing er toch nog, zij het met 
grote tussenpozen en de nodige voorzichtigheid, wat werk aan de kerk 
worden verricht. Wat gedurende deze tijd belangrijk is, is om goed te blijven 
opletten, ogen en oren open te houden en niet zomaar met iedereen over 
de (politieke) situatie in het land te spreken, behalve als je de persoon goed 
kent. En natuurlijk niet bang te zijn - als je bang bent neem je vaak de 
verkeerde beslissing op kritische momenten. 
 
De afgelopen tijd is in de Kerk in Wombong Ikui aan enige afwerking en 
provisorische inrichting gewerkt, zodanig dat de Heilige Mis kan worden 
gevierd en er lessen in geloofsvorming / catechese kunnen worden 
gegeven.  
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Binnen voor in de kerk is er een verhoging gerealiseerd voor het altaar, 
lessenaar en het tabernakel. Hiervoor hebben we grond gebruikt wat 
rondom de kerk beschikbaar was, deze compact gemaakt en aangestampt 
en een en andere wordt op zijn plek gehouden door het oude steigerhout 
wat gebruikt werd voor de steigers om het dak te realiseren. Op dezelfde 
manier zijn de treden naar het podium gerealiseerd: steigerplanken 
verticaal en dan opgevuld met aarde en aangestampt.   
 

 
 
Het hout van het steigermateriaal dat gebruikt werd om het dak en de 
dakspanten te realiseren zijn nu ook hergebruikt voor de koorzolder en het 
koorhek op de koorzolder. Het koor kan nu prachtig zingen, met alle 
aandacht voor hun muziekpapieren zonder dat ze bang hoeven te zijn om 
van de koorzolder af te vallen.  
 
 
 
De trap naar de koorzolder is misschien nog 
wat provisorisch maar werkt prima, mits het 
met enige voorzichtigheid wordt gebruikt. 
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De deuren zijn zeer speciaal en waarschijnlijk nog niet in deze uitvoering 
verkrijgbaar in Nederland, maar … ze doen hun werk en houden de geiten 
en schapen buiten tijdens de Heilige Mis en de catechese voor de kinderen. 
 

 
 
Er is de laatste tijd zeer veel regen gevallen en dit heeft tot serieuze aard / 
landverschuivingen geleid in de omgeving. Om het regenwater van het dak 
op te vangen en te reguleren zijn er tijdelijke goten gemaakt (gegraven en 
gestoken). Er is nu een begroting gemaakt voor permanente goten aan de 
heuvelkant en de altaarkant van de kerk. De parochianen van Njinikom zijn 
al begonnen met het doneren van geld voor deze permanente goten. 
Wanneer deze goten zijn gerealiseerd zullen we gaan kijken naar de goot 
die parallel langs de nabij gelegen weg moet gaan lopen. Parochianen die 
de kerk nu verlaten aan de wegzijde moeten nu gebruik maken van een 
speciaal provisorisch gecreëerd voetpad om de weg te bereiken (de muren 
van kerk waren al gebouwd voordat mij gevraagd werd er een dak op te 
plaatsen).  
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In de toekomst moeten deze voetpaden en afvoergoten met elkaar worden 
geïntegreerd zodanig dat het een eenheid wordt, maar helaas maakt dat de 
kosten hoger. 
 

 
 
Als we alle kosten van alle afwatergoten e.d. nu aan de parochianen 
zouden voorleggen dan zouden ze gedesillusioneerd raken. We gaan eerst 
de begrote en geplande afvoergoten realiseren, daarna zal de vraag komen 
vanuit de parochie om het afwaterings systeem compleet te maken met de 
goten en het toegangspad langs en naar de weg. Zij zullen zich dan 
hopelijk realiseren dat het voor hun eigen belang is en hopelijk genereus 
doneren voor de realisatie hiervan. 
 
Wij hopen dat u voor ons, werkende in de hierboven geschetste situatie, 
wilt blijven bidden! 
 
Met hartelijke groeten 
 
Broeder Huub en Henry  
 
Wilt u de afbouw en verdere inrichting van de kerk in Wombong Ikui te 
Kameroen blijven steunen dan kunt u u gift overmaken op de rekening van 
de Apostelkerk ING bank, IBANcode: NL12INGB 0655 9139 98  
t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk onder vermelding van Kameroen. 
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Uitnodiging Sycamore 
 
Wat is dat? 
Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad Jericho. Een man met 

de naam Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-

boom (moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem 

uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van Zacheüs 

definitief verandert. Zie Lucas 19, 1-10 

. 

 
 

Sycamore is dus ook een laagdrempelige cursus voor mensen die 

nieuwsgierig zijn naar Jezus en het christelijk geloof en waarom dit relevant 

is voor het leven van vandaag de dag. Het geeft mensen de kans anderen 

te ontmoeten, van gedachten te wisselen, overtuigingen af te tasten en na 

te denken over vragen die er echt toe doen. 
 

De cursus vindt  plaats op zaterdagmorgen in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk in Heemskerk. Het begint om 9 uur met een ontbijt. Daarna is er 
een filmpje dat aanleiding geeft om er met elkaar over na te praten. De 
bijeenkomst duurt anderhalf uur  en vindt plaats op  de volgende data: 
24 februari, 2, 9, 16, en 23 maart. 
 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er de mogelijkheid tot een 
vrijwillige bijdrage. 
 

Svp aanmelden bij Sindo Nuñez: sindo@xs4all.nl 
 

Deze serie van 5 ochtenden staat ook in het kader van voorbereiding op 
Pasen. Van harte aanbevolen. 
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Lieve kinderen 
 
Op 11 februari viert de kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Maria is op die dag, meer dan honderd jaar geleden, verschenen aan een 
meisje genaamd Bernadette. Zij liep naar een grot en plotseling zag ze daar 
een mooie, lieve vrouw met een rozenkrans in haar handen. Bernadette 
ging op haar knieën zitten, pakte haar rozenkrans en begon te bidden. Dat 
is ook te zien op de kleurplaat. 
 

. 

 
 

Bernadette Soubirous was veertien jaar toen ze Maria zag verschijnen. 
  

 
Vergeet ook niet de puzzel te maken. Ik verklap alvast dat je het best kunt 
beginnen links onderaan bij nr. 6 en 7. 
Dan hebben we nog een puzzelblad bijgevoegd. Je mag daar zeven 
verschillen tussen twee plaatjes zoeken en proberen een zin 
achterstevoren te lezen. Kortom jullie hebben weer genoeg te doen.  
Veel plezier met zoeken, puzzelen en kleuren.  
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Heilige Josefina Bakhita (1869-1947) 

 

   “Ik kende God toen niet. 
   Ik gedroeg me zo omdat ik in mijn 
   binnenste voelde dat dat de manier 
   was waarop ik moest handelen” 

 

 

 

 

Bakhita is geboren in Soedan rond 1869 in een gezin van acht kinderen.  
Ze is nog heel klein wanneer haar oudste zusje door slavenhandelaren 
wordt ontvoerd en nooit meer terugkomt. Als ze zeven jaar is gaat ze met 
haar zusje van twaalf jaar kruiden plukken. Plotseling zien ze twee mannen 
op hen af komen, die met een smoes het jongste meisje het bos in lokken. 
De twee mannen bedreigen haar met een mes en een revolver: “Als je 
schreeuwt ben je dood! Kom, volg ons”. Het doodsbange meisje probeert te 
schreeuwen, maar het lukt haar niet. De mannen vragen haar naam; ze 
beeft van angst en kan geen woord uitbrengen. Deze traumatische ervaring 
doet het meisje zelfs haar naam vergeten. Haar ontvoerders geven haar 
dan sarcastisch de naam ‘Bakhita’, wat zoiets betekent als ‘Geluksvogeltje’. 
(Later is zij trots op die naam als ze beseft dat ze door haar ontvoering en 
slavenbestaan kennis heeft gemaakt met de wereld van het christendom 
waar ze zich werkelijk thuis en gelukkig voelt.) Met een grote groep andere 
gevangenen loopt ze dagenlang door het oerwoud.  
Tot vijfmaal toe wordt ze op de markt als slavin verkocht en komt ten slotte 
in handen van een Turkse ‘meester’. Zij krijgt veel zweepslagen en wordt 
gebrandmerkt en getatoeëerd. Daarbij loopt het kind rauwe open wonden 
op, die haar meesteres met zout behandelt, zodat de wonden extra lang 
open blijven. Aan al die martelingen houdt ze uiteindelijk 144 littekens over. 
Ondanks alles blijft Bakhita gehoorzamen aan haar opdrachtgevers.  
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Als haar later wordt gevraagd waarom ze toen zo gehoorzaam was, 
antwoordt zij dat het niet was omdat God dat van haar vroeg, want: “Ik 
kende God immers nog niet. Nee, ik voelde in mijn binnenste dat ik zo 
moest handelen.”  

Na enkele jaren komt ze in dienst bij de consul van Italië, die haar van de 
markt van de Soedanese hoofdstad Khartoum heeft gehaald. Hij heeft haar 
vrijgekocht, en ze wordt beter behandeld. Als de politieke situatie in Soedan 
verslechtert, roept Italië de meeste ambtenaren terug. Ook Bakhita wordt 
naar Italië meegenomen en komt in dienst van Augusto Michieli, een 
medewerker van de consul. Ze moet voor de jongste dochter van de familie 
zorgen. Als een vriend van de familie haar een zilveren kruisbeeld laat zien, 
wil ze meer weten over die man aan het kruis. Nu leert Bakhita een heel 
andere ‘Meester’ kennen, die haar bemint, en die zelf ook gegeseld is. Zo 
lezen we in haar getuigenis: “Als ik vroeger keek naar de zon, de maan en 
de sterren, vroeg ik me altijd af wie de maker en meester van deze mooie 
dingen zou zijn. Ik voelde een diep verlangen Hem te zien, te kennen en 
eer te brengen.”  
Op 9 januari 1890 wordt ze gedoopt als Josefina Margarita Fortunata (het 
laatste is een Latijnse vertaling van ‘Bakhita’). Als de familie Michieli voor 
langere tijd weer naar Afrika gaat, brengen ze Bakhita met hun dochtertje 
onder bij de Zusters van Liefde. Bij terugkeer van de familie, vraagt Bakhita 
of zij bij de zusters mag blijven. Met pijn in het hart geeft de familie toe aan 
haar wens. In 1891 treedt Josefina binnen bij de kloosterorde van de 
Canossianerinnen in Venetië. 

De zusters zetten haar overal in, ze kookt, naait en borduurt en als de bel 
van het klooster klinkt, is ze nooit te moe open te doen.  
Hoewel zij ook binnen de kloostergemeenschap herhaaldelijk vernedering 
en discriminatie heeft te verduren, is zij een toonbeeld van toewijding, 
bescheidenheid en geduld. Vanwege haar zwarte huidkleur wordt juist zij 
uitgekozen om in de verschillende kloosters en instituten te komen spreken 
over Afrika, met de bedoeling zo het missiewerk te bevorderen. Dat zijn 
voor haar de zwaarste opdrachten. Maar ook dan blijft ze blijmoedig van 
aard. Iedereen kent haar als de lachende zuster of ‘Moeder Moretta’.  

Deze glimlach zal zuster Josefina heel haar leven vasthouden, ook aan het 
eind van haar leven als zij een langdurig ziekbed heeft met veel pijn. Maar 
als ze slaapt verdwijnt de glimlach. In haar nachtmerries herbeleeft zij haar 
slavenbestaan. Dan horen de zusters haar kreunen: “Alsjeblieft, maak de 
kettingen los, …ze zijn zo zwaar.”  
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In januari 1947 krijgt ze een dubbele bronchitis en dan vraagt zij om de 
Laatste Sacramenten. Op 8 februari 1947 komt aan haar beproeving een 
eind. Haar medezusters zien hoe Josefina begint te staren en fluistert: 
“Maria, Maria!” Dan begint haar gezicht te stralen, Bakhita is thuis.  
Zo sterft zuster Josefina Bakhita te Schio in het bisdom Vicenza. H. Paus 
Johannes Paulus II verklaart haar in 2000 heilig. Bakhita is de 
beschermheilige van Soedan en haar gedachtenisviering is op 8 februari.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Heiligdom Schio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed op voorspraak van de heilige Josefina Bakhita:  
God, Gij hebt de heilige Josefina bevrijd uit de slavernij en haar verheven 
tot Uw dochter en bruid van Christus. Geef ons, zo vragen wij U, dat wij 
door haar voorbeeld de gekruisigde Heer Jezus met blijvende liefde 
navolgen en volharden in de naastenliefde door onze toeleg op de 
barmhartigheid. 
Door Christus, onze Heer. Amen.  

 
Clara ten Hacken 
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