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maandag en dinsdag 09.00 uur

woensdag t/m vrijdag 19.00 uur

donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur: aanbidding
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Grenspost@apostelkerk.nl
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Programma Kersttijd 2023

Zondag 24 december
4¢ zondag van de Advent
10.00 uur H. Mis

Kerstavond: de geboorte van de Heer
19.00 uur kerk open
19.30 uur kerstspel, kerstverhaal, kerstliederen en de Nachtmis

Maandag 25 december
Eerste Kerstdag
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor

Dinsdag 26 december

Tweede Kerstdag

H. Stefanus, 1°¢ martelaar

10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor

Donderdag 28 december
HH. onschuldige kinderen
19.00 uur H. Mis

Zondag 31 december

Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

Tevens afsluiting van het burgerlijk jaar

10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor en daarna oliebollen en
appelflappen in het Tolhuis

Maandag 1 januari 2023
Feest van de H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor

Zondag 7 januari 2023
Openbaring des Heren (Driekoningen)
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor




Zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar 2024

In de komende tijd hebben we het nodige te vieren. Tevens is het op het
jaareinde tijd om weer eens terug te kijken op het afgelopen jaar.

Wat mijzelf betreft kijk ik met dankbaarheid terug op mijn zilveren
priesterjubileum. Dat is een prachtig feest geweest met dank aan al
diegenen die er toe hebben bijgedragen en ook voor al die mooie
felicitaties. Niet alleen denk ik terug aan dit feest maar ook aan de
afgelopen 25 jaar.

Heeft het priesterschap en de bijbehorende taak als pastoor aan mijn
verwachtingen voldaan?

Voorop staat dan die roeping om die weg te gaan vanuit een innerlijke
motivatie en Godsbesef om mee te helpen aan de opbouw van het
koninkrijk van God. De realiteit is wel ontnuchterend want in plaats van
opbouw constateer je toch vooral afbraak. Er zijn in die 25 jaar ook in onze
regio de nodige kerken afgebroken of herbestemd. Dat had ik niet zo
ingeschat aan het begin van mijn pastorale loopbaan.

Met enthousiasme en een zekere verwachting ga je aan de slag. Er was
veel welwillendheid en de nodige medewerking, maar uiteindelijk zijn toch
twee van de drie parochies in Haarlem waar ik de verantwoordelijke pastoor
voor was gesloten en herbestemd. Er was sprake van vergrijzing en de
toelooop van jonge gezinnen was zeer beperkt.

Zeker heb ik ook mogen ervaren hoe nieuwe mensen zich hebben willen
toewijden aan de kerk en betrokken zijn geraakt in de katholieke
gemeenschap. Mede door de jaarlijkse Alpha-cursus werd de belangstelling
voor het geloof gewekt en lieten verschillende volwassenen zich dopen. Er
was ook enthousiasme bij traditioneel gelovigen om je meer te verdiepen in
de betekenis ervan middels andere cursussen en retraites. Je kunt
constateren dat aan de ene kant louwgelovigen afhaken en traditioneel
gelovigen zich sterker verbinden met de kerk. Die weerstaan de kritiek op
onze kerk die vaak zo breed wordt uitgemeten in de media. Toen daar nog
eens zo’'n fenomeen als corona overheen kwam gaf dit een nieuwe
terugslag voor de kerk.

Wat mij betreft ga ik daar niet onder gebukt. Met veel zin en motivatie ga je
gestaag door met het werk waartoe je je geroepen voelt. Er staat ons nog
wel meer sanering te wachten. De toeloop naar de kerk wordt er niet beter
op en de verwachting is dat er nog meer kerken gesloten gaan worden. Dit
tij kun je niet zo maar keren.



Toch is het zaak voor al diegenen die gedoopt zijn, kerkelijk meegeleefd
hebben en toch op een bepaald moment afgehaakt zijn te overwegen wat
de diepere waarde van het leven is. Waar leef je voor, wat is het doel van
ons bestaan.

Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid.is de aansporing die
Mattheus geeft in 6,33. Dat lijkt me een gezonde aansporing om de zin en
motivatie voor het leven hier en nu te bewaren.

We leven in turbulente tijden. Ons leefklimaat steekt nog gunstig af bij wat
er in vele delen van de wereld speelt. Oorlogen in Oekraine, in Israél en
Soedan. Aardbevingen in diverse landen. Er is ziekte en hongersnood.
Genoeg om voor te bidden en ook om actie te ondernemen en te
ondersteunen. Maar dichterbij huis is het schrijnend te moeten toezien hoe
onverschillig het geloofsbeleven is van velen. Er is geloofsafval alom en
waar leidt dat toe.

Als de Geest van God zich terugtrekt uit ongastvrije harten van mensen dan
leidt dat tot een verharding en tot moreel verval. Het nieuws wordt
overheerst door geweld en moord. Drugscriminelen rekenen heel
gemakkelijk af met het leven van een concurrent. Schets ik nu een negatief
beeld en doe ik hiermee tekort aan de vrede die we elkaar willen
toewensen voor Kerstmis en het nieuwe jaar 20247

Laten we wat dit betreft niet terughoudend zijn maar oprecht vrede van God
wensen voor allen die zo de bedreiging ervaren van vredig leven. In het
groot voor die landen waar er met scherp wordt geschoten, maar ook in dat
kleine verband van gezin, school, kerk en werk. Moge de geboorte van die
kleine vredevorst Jezus Christus ook nieuw leven betekenen voor allen die
hem in hun hart willen toelaten. Als dat gebeurt dan kan er vrede komen
tussen partijen die zo verschrikkelijk in onmin met elkaar leven.

Laten we voor het nieuwe jaar 2024 bidden voor een zeer langdurig
bestand van vrede en gerechtigheid in onze wereld.

Pastoor Henk Jozef Niesten



Over de voorpagina en het Kerstspel

Het bekende en aangrijpende verhaal wordt in de komende tijd weer
bijzonder uitgebeeld en bezongen. Op de voorpagina van ons parochieblad
zie je hoe Jozef en Maria zijn aangekomen in Bethlehem omdat ze daar
moesten zijn vanwege de volkstelling. Het lukt ze niet om in een herberg
onderdak te vinden. Alles zat vol. Uiteindelijk kwamen ze terecht in een stal
en daar werd het kind Jezus geboren.

Kerstspel door de kinderen

Ook in de Apostelkerk zal vaor de Nachtmis dit weer door de kinderen
worden uitgebeeld. Marja en Louise zullen dit voorbereiden en de kinderen
daarvoor uitnodigen. Het dames- en herenkoor begeleidt het met de
bekende mooie kerstliederen. Dit vindt plaats op zondagavond 24
december. Het Kerstspel begint om 19.30 uur en aansluitend is de
Nachtmis.

Poppentheater - kerstvoorstelling
Op vrijdag 29 december is er om 14.00 uur een poppentheater in de
Grenspost. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. Ook de ouders of andere
familieleden mogen meekomen. Het duurt een uur en vindt plaats in de
Grenspost. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag in de daarvoor
bestemde pot.
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Nieuws uit het locatieteam
Financién

Kerkzegels
In onze parochie bestaat de mogelijkheid om de bijdrage aan de collecte in

mindering te brengen op de belastingaangiften. De belastingdienst wil
namelijk dat u uw bijdragen moet kunnen aantonen met een kwitantie of
een bankbetaling.
In onze kerk kunnen zegelboekjes gekocht worden met verschillende
waarden:

Rood zegelboekje met 10 zegels van € 1,50

Blauw zegelboekje met 10 zegels van € 2,50

Zwart zegelboekje met 5 zegels van € 5,-
NB: de witte zegelboekjes zijn uit de roulatie.

Wanneer u een zegelboekje met contant geld koopt, krijgt u een kwitantie,
zodat u aan de belastingdienst kunt aantonen dat u een gift heeft gedaan
die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wanneer u aangeeft dat u het
aankoopbedrag spoedig zult overmaken op de bankrekening van de
Apostelkerk, wordt een aantekening gemaakt. De penningmeester gaat dan
periodiek na, of het geld op de bankrekening gestort is.

Op de laatste zondag van de even maanden worden de zegelboekjes
achter in de kerk verkocht. Indien u tussentijds zegelboekjes wilt kopen,
kunt u Kees Kramer of Martin van Kleef benaderen.

Onderhoud

De onderhoudsploeg doet al het onderhoud aan de gebouwen en de tuinen.
Maar zij hebben af en toe wel hulpmiddelen nodig om de werkzaamheden
goed te kunnen doen.

De oude maaimachine was echt ‘af’ en kan naar het museum. Er is een
nieuwe motormaaier aangeschaft, zodat de grasvelden er weer prachtig bij
liggen.

Voor de kleine elektra-klusjes is Chris de specialist. Maar na kortsluiting in
de meterkast van het Tolhuis moest eerst Liander en daarna een
gespecialiseerd bedrijf in actie komen. Wij kunnen dan weer veilig koffie
drinken in het Tolhuis.

Actie Kerkbalans
Zie elders in dit blad.




Agathakerk 100 jaar

De bouw van de Agathakerk werd in februari 1924 voltooid. De
jubileumfestiviteiten worden gestart met een feestelijke Eucharistieviering
op zondag 4 februari 2024, 11.00 uur, waarbij Mgr. Hendriks de
hoofcelebrant zal zijn. Het regiobestuur heeft alle zusterparochies verzocht
de vieringen die zondag in de eigen kerken niet door te laten gaan, maar
van dit jubileumfeest ook een regionale gebeurtenis te maken. Onze
parochie wil ook deelnemen aan dit feest. Daarom zal de H. Mis op zondag
4 februari 2024 in de Apostelkerk vervallen. Mocht u niet naar de
Agathakerk gaan op 4 februari, dan kunt u op zaterdagavond 3 februari om
19.00 uur in onze kerk de H. Mis meevieren.

Alie Mul 12,5 jaar vrijwilligster

Onze parochiaan Alie Mul heeft al de hoge leeftijd van 93 behaald en is op
22 november gehuldigd vanwege het feit dat zij al 12,5 jaar als vrijwilligster
werkzaam is in Westerheem. Van harte gefeliciteerd!

Steun zusters in Filippijnen

Pastoor Ruben Torres is deze zomer op vakantie geweest in de Filippijnen,
waar hij zijn familie bezocht heeft. In Naga City, de geboorteplaats van
pastoor Ruben zijn 5 zusters van de Missionarissen van Naastenliefde (van
moeder Theresa) actief om ongeveer 40 dakloze, beperkte, arme, maar
vooral bejaarde personen te helpen om dagelijks te overleven.

De accommodatie waar deze opvang nu wordt geregeld, staat bijna op
instorten: geen deuren, geen wc brillen, geen papier, geen water en
plafonds moeten vernieuwd worden.

De regio wil de zusters steunen met een bedrag van € 5.000,- . ledere
regioparochie draagt naar vermogen bij.

De inzameling zal worden gehouden tijdens de Kerstdagen. Onze parochie
zal met ongeveer € 250,- bijdragen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.
Het bedrag van € 5.000,- wordt rechtstreeks door de regio aan de zusters
overgemaakt.

Martin van Kleef, penningmeester



Nieuws uit het regiobestuur

De vergadering van het regiobestuur van 22 november wordt op de
feestdag van de heilige Caecilia met een gebed geopend door pastoor
Ruben Torres. Sint Caecilia is de patrones van de (kerk)muziek. Heel veel
koren, orkesten, blaaskapellen en muziekverenigingen dragen de naam van
Sint Caecilia. Zij zou zijn opgegroeid in een christenfamilie en wilde in alle
zuiverheid maagd blijven. Christenen geloven dat God zijn eniggeboren
Zoon naar de aarde stuurt om de band met de mens te herstellen. We
naderen de adventsperiode. Advent komt van het Latijnse woord
‘Adventus’, wat ‘de komende’ betekent. God komt naar ons toe. De
geboorte van Jezus is voor christenen een ‘lichtend’ voorbeeld om naar te
leven. Samen op weg naar dat licht boven die stal. En ook dit jaar bent u
natuurlijk van harte uitgenodigd om de prachtige kerststal in de Agathakerk
te bezoeken! Namens het regiobestuur wens ik u Zalig Kerstmis en een
goed begin van een veelbelovend jubileumjaar voor de Beverwijkse
Agathakerk!

Agathakerk 100 jaar vieren we samen

Op zaterdagmiddag 14 oktober vond een gezellige bijeenkomst plaats in de
Agathakerk. Doel van de bijeenkomst was het informeren van vrijwilligers
en betrokkenen over de plannen in het jubileumjaar 2024 door de
voorbereidingsgroep ‘100 jaar Agatha’. Volgend jaar gedenken we dat de
bouw van de Agathakerk in Beverwijk in februari 1924 is voltooid. De
jubileumfestiviteiten worden gestart met een feestelijke Eucharistieviering
op zondag 4 februari 2024, 11.00 uur, waarbij Mgr. Hendriks de
hoofcelebrant zal zijn. Het regiobestuur heeft alle zusterparochies verzocht
de vieringen die zondag in de eigen kerken niet door te laten gaan, maar
van dit jubileumfeest ook een regionale gebeurtenis te maken.

De heilige Agatha van Sicilié, zo werd die middag door pastor Ron Hopman
in een presentatie verduidelijkt, is een martelares. Zij stief in de
christenvervolgingen anno 251 omdat zij rotsvast bleef vasthouden in haar
geloof in Jezus Christus. Zij is de patroonheilige van de klokkenmakers,
broodbakkers, pleegmoeders en brandwondencentra. Tot haar wordt
gebeden bij borstkanker en andere borstkwalen, omdat tijdens de
martelingen die ze heeft moeten doorstaan, haar borsten werden
geamputeerd.

Namens de jubileumcommissie hield Wendy van de Lageweg een
presentatie over de maandelijkse activiteiten die in het jubileumjaar
georganiseerd zullen worden.



Een aantal evenementen moet nog verder uitgewerkt worden, maar het
belooft een indrukwekkend programma te worden. Wij wensen de
jubileumcommissie en alle vrijwilligers veel succes bij de voorbereiding van
de feestelijke activiteiten en zien uit naar de start van het jubileumjaar op 4
februari. Zet u deze datum alvast met vette letters in uw agenda?

Schoolbezoek

Op donderdagavond 16 november werd door vertegenwoordigers vanuit de
regio een bijeenkomst georganiseerd over schoolbezoek. Geinspireerd
door het verhaal over het mosterdzaadje van Mattheus, werd van
gedachten gewisseld hoe we het geloof meer naar de jeugd kunnen
brengen. In Heemskerk is daarmee door de inzet van enkele vrijwilligers en
kapelaan Jaider al de nodige ervaring opgedaan. Door het opbouwen van
een vertrouwensband met de leerkrachten van scholen kan er ook buiten
de periode van Kerst en Pasen een band met de kerken worden
opgebouwd. Dat kan het beste met lokale werkgroepen die in
samenwerking met de scholen thema’s ontwikkelen waarop wederzijds kan
worden ingespeeld. Scholen kunnen worden uitgenodigd voor een
gebedsviering (binnen schooltijd) waar kinderen, per klas, iets kunnen
voorbereiden. Een mooi initiatief dat hopelijk in al onze zusterparochies
mag landen. Veel succes aan de vrijwilligers die zich hiervoor willen
inspannen!

Bert Jan Rozestraten

Actie kerkbalans 2024

In januari 2024 gaat de Actie Kerkbalans
weer van start; een actie om de financién
van de Apostelparochie op peil te houden.

AETIE‘ We hebben in 2023 het Jubileumjaar
afgesloten met het 25-jarig priesterjubileum
Kerkba I.E“S van pastoor Niesten in juni 2023. Het was
een prachtig feest met schitterend weer,
zodat we ook in de parochietuin het glas konden heffen. De kinderen
konden zich helemaal uitleven op het springkussen. Na het feest heeft de
parochie een mooi fotoboek van het priesterjubileum aan pastoor Niesten
overhandigd, zodat hij nog lang kan genieten van dit mooie feest.
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Inmiddels nadert het jaar 2024. We zullen dan weer doorgaan met de
dagelijkse H. Mis en de dag van aanbidding op de donderdag. In de
Grenspost zal weer een Alpha-cursus gegeven worden. Ook voor de
maandelijkse lofprijsavond op de 3® woensdag van de maand is veel
belangstelling. Onze jongste activiteit is de start van een bijbelgroep. U zult
daar nog meer over horen.

De Actie Kerkbalans is noodzakelijk om alle onkosten te financieren.
Daarom willen wij weer een beroep doen op uw vrijgevigheid. Medio januari
204 ontvangt u allen een brief in de brievenbus om de Actie Kerkbalans een
warm hart toe te dragen.

Martin van Kleef, penningmeester

Verkoop handwerk een groot succes

Een dankwoordje voor alle mensen van de Apostelkerk, voor de leuke
verkoop van onze breisels voor Ethiopié.

Op de laatste dag van onze Lourdesnoveen en tevens Wereldmissiedag
mochten wij een verkoop houden van handwerkspullen in het Tolhuis.

Wij waren blij verrast dat er zoveel mensen waren die geinteresseerd
waren in onze werken. Even was er zelfs een rij mensen die graag truitjes,
sjaals, mutsen en poppetjes wilden afrekenen. Ook zelfgemaakte
ansichtkaarten werden verkocht.

&

De hele opbrengst van 175 euro heeft ons zeer verrast en gaat helemaal
naar het goede doel nl. maaltijden voor schoolkinderen in de sloppenwijken
van Addis Abeba.

Van verschillende mensen hoorden wij dat deze verkoop voor herhaling
vatbaar is .Onze dank voor jullie bijdrage. Door jullie een succes geworden.

Tineke Al
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Vic en Elly 60 jaar getrouwd

Op het hoogfeest van Christus Koning, 26 november, mochten Vic en Elly
van Egmond hun 60-jarig huwelijksfeest vieren in de Heilige Mis.

Dat huwelijk is destijds sacramenteel gesloten in de Pancratiuskerk in
Castricum onder het toeziend oog van kapelaan Schrama.

Vijftig jaar later komen die drie elkaar weer tegen in de Apostelkerk waar
hun gouden jubileum mocht worden gevierd in een H. Mis met drie heren.
Pastoor Schrama was uiteraard hoofdcelebrant en naast hem stonden
pater Nielen en pastoor Niesten.

Deze laatste en ondergetekende mocht dit bruidspaar weer verwelkomen
en de huwelijkszegen geven aan het eind van de Hoogmis b.g.v. Christus
Koning.

Vic en Elly hebben altijd positief meegewerkt aan onze kerk en ik wilde er
graag aan herinneren dat onze kerk een bidkerk is waar mensen
gemakkelijk op de knieén gaan binnen onze kerk, maar er is er maar €én
die dat ook buiten onze kerk doet en dat is Vic die zo vaak op de knietjes
het onkruid wiedt en zo de tuin rondom een schoon en mooi aanzien geeft.
Na de H. Mis was er een gezellig samenzijn in het Tolhuis met koffie en
vlaai en werd het bruidspaar door menigeen gefeliciteerd en bedankt voor
alle goede zorgen. We wensen jullie beiden nog veel jaren van geluk en
voorspoed toe in de komende tijd.

Pastoor Niesten

I
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In memoriam Trude Roozendaal

Op zaterdag 30 september vond het afscheid plaats van Trude (Geertruida
Bonifacia) Roozendaal - van der Werf.

Ze is bijna 96 geworden na een lang niet gemakkelijk leven. Eens was zij
de liefdevolle moeder van Kees, Lize, Anita en Alex. Al haar 4 kinderen zijn
haar op hun kinderleeftijd ontvallen. Die enorme pijn heeft zij regelmatig
met mij gedeeld in de 6 jaren dat ik haar op vrijdag de H. Communie bracht.
‘Ik heb geen lotgenoten’, zei ze dan wel eens. Toch toonde zij een
bijzondere levenskracht door dat lijden en die pijn heen.

Troost vond ze in haar leeshobby, want ze omgaf zich altijd met dikke
boeken die menselijke levensverhalen als thema hadden. Daarnaast
ontving ze zeker ook troost van enkele zeer trouwe bezoekers die haar ook
met heel praktische zaken bijstonden.

Op vrijdag 22 september bracht ik haar voor het laatst een bezoek en de
zondag daarna is zij heengegaan om zich te herenigen met haar man en
kinderen.

De Requiemmis vond plaats in de Laurentiuskerk zodat we aansluitend
haar konden begraven op het er achter liggende familiegraf.

Moge zij rusten in vrede.

Pastoor Niesten
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Priester Francesco d’ Agostino overleden

Francesco d’ Agostino, geboren in 1931 in Milaan, werd in 1949 lid van het
Opus Dei en vestigde zich in 1964 in Nederland om het apostolaat van het
Opus Dei te helpen ontwikkelen. Hij ontving de priesterwijding in 1972 en
was sindsdien als priester werkzaam in Amsterdam en Maastricht.

Rond 1990 heeft hij verschillende keren geassisteerd in de Apostelkerk.
Ook leidde hij bezinningsochtenden voor dames in het Tolhuis.

Hij stond bekend als een beminnelijk mens en een zorgzaam geestelijk
leidsman.

Op donderdag 7 november hebben wij hem, na een plechtige
Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam, begeleid
naar zijn laatste rustplaats op de r.k. begraafplaats Sint-Barbara in
Amsterdam.

Moge hij rusten in vrede.

Martin van Kleef
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Over de middenpagina’s

Er is weer heel wat gebeurd in de afgelopen periode. De foto’s op de
middenpagina vertellen het een en ander. Bijvoorbeeld over de
Lourdesnovene. Die was weer zeer geslaagd. Het slot met een open
middag op zaterdag en met de handoplegging aan het slot van die
weekendmissen was zeer intensief. Persoonlijk heeft me dit wel geraakt
omdat dit alles me heel goed is afgegaan. Ik had namelijk op donderdag 19
oktober van de cardioloog te horen gekregen dat mijn hartconditie slecht
was. Heel bewust heb ik toen dit slechte hart aan Jezus toevertrouwd. Dat
heeft gewerkt want de volgende dagen met dat intensieve slot met de
handoplegging voor 140 mensen heb ik vol vreugde mogen beleven.

Het was het slot van een zeer geslaagde Lourdesnovene waar regionaal in
dag- en weekbladen ook melding van gemaakt werd. Kapelaan Nars
Beemster heeft een prachtige lezing gehouden over het offer in de
Eucharistie en de verbondenheid van Jezus en Maria daarin. De lofzang
werd op de piano enthousiast begeleid door Dick Hogenhout. Na afloop
waren er heerlijke broodjes met soep die allen opgesmuld hebben. En
voordat de Mis begon was de hele Grenspost weer opgeruimd en alles aan
kant. Dat was de volgende dag ook zo met de Lourdesgrot en de beelden
die weer voor een jaar de kast in kunnen. Wat een geweldige ijver en
werkzaamheid van onze vrijwilligers.

De dagen daarna werd mij niet veel rust gegund want ik had twee
vergaderdagen met het Talitakumiteam in Helvoirt in Brabant. Belangrijkste
punt van overleg was hoe om te gaan met mensen die in geloof op zoek
zijn naar innerlijke genezing, maar de katholiciteit van ons weekend niet zo
maar kunnen beleven en onderschrijven. Als priester heb je daar een
beslissende verantwoordelijkheid in en zoek je een weg om hen toch die
bijzondere genade toe te vertrouwen die Jezus Christus de Heer ook hen
wil bieden.

De vrijdag daaropvolgend stond bij de Apostelkerk de bus klaar om de
deelnemers van de bedevaart van Geloof en Licht naar Banneux te
vervoeren. Van vrijdag 27 t/m dinsdag 31 oktober waren we met een groep
van bijna 50 deelnemers te gast bij Maria van de armen. We zijn zeer
gastvrij ontvangen en hebben een geweldige bedevaart mogen beleven. De
foto’s spreken boekdelen.

Dat geldt ook voor de foto’s van de professie van Marieke Al als

zr. Catharina die op 18 november plaats vond in de Antonius Abtkerk in
Nijmegen. Elders in dit blad leest u daarover.

Pastoor Niesten
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Verslag open middag over Maria en de Eucharistie

De middag op 21 oktober begon in een ontspannen sfeer met een kopje
koffie of thee, waarna we door onze pastoor hartelijk welkom werden
geheten, gevolgd door het openingsgebed. Daarna volgde een half uur
lofprijzing. Door het grote aantal deelnemers en de spirit waarmee
gezongen werd, is het waarschijnlijk tot in de hemel doorgedrongen.

Daarna volgde de lezing van kapelaan Nars Beemster. Die ging over de
twee pijlers van ons geloof, nl. Maria en de Eucharistie. De kapelaan
schetste een beeld van Maria. Zij was buitengewoon wijs en nederig en
diep verenigd met God. Maria leefde van Gods Woord en wijdde haar hele
leven aan God toe. Zij is onlosmakelijk betrokken bij haar Zoon.

Zo ook in de Eucharistie waarin het Kruisoffer wordt gebracht. Daarin is
Maria dan ook betrokken. Maria heeft alles met pijn beleefd, want ze wist
dat Jezus ging sterven. Ze offert haar Kind voor de zonden van de wereld
en dat 33 jaar lang. We kunnen de intensiteit van het lijden van Maria niet
voorstellen. “Maria ontroert me dan ook” volgens de woorden van de
kapelaan. Als Jezus dus zijn offer opnieuw voltrekt in de Eucharistie, dan
geldt dat ook voor Maria. Zo zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Na deze boeiende lezing gingen we in groepjes uiteen om erover na te
praten aan de hand van vragen. Dat was ook zeer geslaagd, omdat we in
een goede sfeer naar elkaar luisterden en elkaar de ruimte gaven om te
praten. Vervolgens gingen we weer samen zingen, met net zoveel
enthousiasme als aan het begin van de middag.

Voor wie wilde blijven voor het Rozenhoedje en de H. Mis met processie
door de kerk en de persoonlijke handoplegging door de pastoor, was er
soep met broodjes. Dat was niet zomaar soep, maar overheerlijke
zelfgemaakte maaltijdsoep, gemaakt door onze *****-chef kok, onze eigen
pastoor Niesten met daarbij ook overheerlijke broodjes gezond, verzorgd
door het gouden team van de pastoor.

Kortom in alle opzichten een zéér geslaagde open middag. Met heel veel
dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Louise Dijkman
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Eeuwige professie zr. Catharina

In een bomvolle Antonius Abtkerk in Nijmegen vond op zaterdag 18
november dit plechtige gebeuren plaats voor Marieke Al die als zuster
Catharina in een professie voor het leven haar toewijding aan God heeft
gedaan binnen de orde van de Dominicanessen van de Heilige Familie. Dat
is een goed voorbereide stap geweest die je in fases doormaakt. Je wordt
gast binnen die gemeenschap. Vervolgens ga je het noviciaat in, je doet
studie en leeft mee in de dagorde die van je gevraagd wordt en uiteindelijk
is er dan een wederzijds ja van de zusterorde en van jezelf om de stap te
zetten tot een professie voor het leven in gehoorzaamheid, matigheid en
zuiverheid.

Samen met haar medezuster Marga gingen de twee plat ter aarde en werd
de litanie gezongen met aanroeping van vele heiligen om zo de toewijding
in gebed te ondersteunen. Daarna volgden ten overstaan van of beter
geknield voor de priorin de vragen naar de bereidheid je te voegen in de
regel van Augustinus die binnen deze orde beleefd wordt. De beide zusters
gaven hun ja-woord en zo heeft zr. Catharina haar weg gevonden in een
toegewijd leven in gebed, studie en verkondiging van het woord. De
dominicanen zijn predikheren en de zusters hebben een soortgelijke taak
om het geloof te leren aan wie het wil horen. Deze taak lijkt me zuster
Catharina zeker toevertrouwd want het onderwijsbloed zit in haar en ik zie
uit naar het moment waarop zij binnen onze en haar voormalige parochie
van de Apostelkerk dat geloof in bijvoorbeeld een lezing wil toevertrouwen.
We wensen zuster Catharina Gods rijke zegen toe en graag tot ziens in de
Apostelkerk.

Pastoor Niesten
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Lieve kinderen

Op 12 december viert de kerk het feest van Maria van Guadeloupe. Zij is al
bijna 500 jaar geleden meerdere malen verschenen in Mexico. Dat was aan
een jongen genaamd Juan Diego. Maria vroeg hem op de plek waar ze
verscheen een kerk te bouwen. Dat is gebeurd.

Deze Maria van Guadeloupe ziet er prachtig uit, maar als je haar inkleurt,
wordt ze nog mooier.

Ook hebben we een Kerst-puzzelblad bijgevoegd. Probeer de opdrachtjes
maar te maken. Dat lukt vast wel, met of zonder hulp van volwassenen.
Dan hebben we voor jullie nog een leuk knutselwerkje voor Kerst. Dat
drukken we niet af in de “Apostel”’, dan zou het te klein worden, maar delen
we uit in de kerk. Er is dus voor jullie ook weer genoeg te doen. Veel plezier
met kleuren, puzzelen en knutselen.

Ook wensen we jullie een fijne Kerstvakantie met gezegende Kerstdagen
en een heel goed begin van het nieuwe jaar 2024.
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Bericht van de PCI

Een jaar geleden ben ik namens onze parochie deel gaan uitmaken van de
Parochiéle Caritas instelling — PCI — van de parochie St. Jozef in Velsen-
Noord en onze parochie van de H.H. Twaalf Apostelen.

In het afgelopen jaar hebben we welgeteld drie hulpverzoeken ontvangen,
waarvan twee geen zuivere koffie waren. Slechts één ingewilligde
hulpvraag in een heel jaar roept de vraag op: is er binnen onze parochie
werkelijk geen nood aan de mens of is de drempel te hoog om hulp te
vragen? Als dat laatste het geval is, wil ik hierbij graag benadrukken dat
ALS je hulp nodig hebt, of iemand kent die hulp nodig heeft maar het niet
durft te vragen, bespreek dat dan met onze pastoor. We vertrouwen
volledig op het oordeel van pastoor voor wat betreft de eerlijkheid van de
hulpvraag. Mocht je geholpen zijn met een financiéle bijdrage dan kan dat
zelfs volledig anoniem blijven. Als je op een andere manier geholpen kan
worden, bijvoorbeeld met dienstverlening, dan zal pastoor je in contact
brengen met mij en kan ik — hopelijk — helpen om de gewenste dienst
geleverd te krijgen.

Hiermee wil ik maar zeggen: schroom niet om bij pastoor om hulp te vragen
als je werkelijk klem zit en je niet weet waar je naar toe moet. Samen koffie
drinken op zondag na de Mis is heel fijn, maar voor wie het nodig heeft,
hoop ik dat we nog wat meer voor elkaar kunnen betekenen.

Als broeders en zusters in Christus zijn we daar door Jezus ook toe
geroepen.

In Christus verbonden, namens onze parochie,

Jeroen Mous
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Kent u mensen met een gebruiksaanwijzing?

Bij veel apparaten die we tegenwoordig kopen zit een uitgebreide
gebruiksaanwijzing, vaak in meerdere talen afgedrukt, en met de
waarschuwing om deze zorgvuldig te lezen voor gebruik, anders kunnen er
ongelukken gebeuren. Kent u mensen met een gebruiksaanwijzing?

U heeft het vast wel eens gehoord: ‘ledereen heeft een gebruiksaanwijzing,
maar de een heeft een uitgebreidere dan de ander.” Daar wordt dan
meestal mee bedoeld dat die van de ander uitgebreider en dikker is dan die
... van jezelf. Die van jezelf vind je een leesbaar boek, maar die ander doet
in zoveel omstandigheden zo anders dan jij gewend bent, die moet wel een
heel uitgebreide gebruiksaanwijzing hebben.

Meestal wordt dit gebruikt voor mensen die wat anders zijn en die we niet
Z0 shappen.

We kunnen de ander niet ‘lezen’ en snappen niet ‘hoe het bij de ander
werkt’. Van onszelf vinden we dan, dat het helemaal begrijpelijk is hoe we
reageren en wat we doen. Onze gebruiksaanwijzing is natuurlijk kort en
heel goed te begrijpen. Nee, die van de ander, die is te moeilijk, en
daarmee een excuus voor ons om die ander maar links te laten liggen,
‘want die ligt me niet zo’.
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De vier evangelién staan vol met verhalen over bijzondere mensen die de
Farizeeérs links lieten liggen. Jezus ging meestal juist naar die mensen toe
die in hun ogen afwijkend waren. Hij koos zelfs twaalf leerlingen uit die
soms moeilijk met elkaar overweg konden: ‘Wie mag er aan uw linker of
rechterhand zitten?’, ze twistten erover.

Ik hoorde tijdens een koffie eens over iemand zeggen, dat ze moeilijk was.
Een vrouw die ik graag mag, maar die wat anders is. Het deed me pijn om
iemand zo afgeschreven te zien worden, door de personen die naast me en
tegenover me zaten. Nee, die vrouw was toch te apart, te grote
gebruiksaanwijzing en daarmee blijkbaar gerechtvaardigd om te mijden.

Ik bad ervoor en kwam tot de volgende gedachte: De gebruiksaanwijzing
van die mens is niet te moeilijk, nee die is eigenlijk ....heel eenvoudig. Die
kent namelijk maar één regel, maar is in een andere taal geschreven. Als je
goed leest staat er in de gebruiksaanwijzing van die prachtige mens het
volgende:

‘Ik weet het, ik ben een beetje anders dan jij, accepteer me alsjeblieft zoals
ik ben en geef me een klein beetje liefde, dat is genoeg’.

Zoals u ziet hoeven we niet klaar te staan met heel veel catechese, hoeven
we niet met grote bedragen cadeaus te geven, hoeven we niet mensen te
vertellen dat ze naar de kerk moeten gaan; de meeste mensen hebben
maar een beetje nodig en dat is: liefde.

En van de meeste mensen over wie er gezegd wordt dat hun
gebruiksaanwijzing te groot is, weet ik dat er eigenlijk maar één regeltje in
staat.

Wilt u de uitdaging aangaan om op ‘taalles’ te gaan, en het gesprek met die
ander aan te gaan? Bedenk maar eens dat Jezus zou kunnen zeggen: ‘Je
komt Mij namelijk overal tegen!’

Johan Gierlings
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Stille omgang 2024

Vanuit onze organisatie kunnen wij u melden dat wij ook komend jaar een
STILLE OMGANG 2024 zullen gaan organiseren.

Houd u de zaterdagavond in het weekend van 16 op 17 maart 2024 alvast
Vrij

De intentie voor het jaar 2024 luidt:
PELGRIMS VAN HOOP, BIDDEND VOOR VREDE

Er zijn wereldwijde problemen en daarom heeft Paus Franciscus
opgeroepen tot gebed, dat hard nodig is.

Zodra wij meer informatie hebben vanuit de organisatie van de Stille
Omgang uit Amsterdam zullen wij u verder informeren via uw lokale
parochiegemeenschap.

Wij wensen u alvast een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend en vredevol
2024.

Organisatie Zustergezelschap Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk e.o.
Roneke van der Linde 06-11075678
Leny Dekker 06-10812001

15 jaar en zaligverklaard:
Carlo Acutis ‘Cyber-apostel’ (+ 2013)

‘Jezus is een persoon die dichtbij is, bereikbaar voor iedereen.’

‘Altijd dicht bij Jezus zijn, dat is mijn levensplan.’

‘De rozenkrans is mijn snelweg naar de hemel.’

‘Door mijn zoon ben ik tot bekering gekomen!’ (de moeder van Carlo Acutis)

Dit zijn enkele uitspraken van de Italiaanse Carlo Acutis, die op 15-jarige
leeftijd stierf aan acute leukemie, en die 3 jaar geleden (in 2020)
zaligverklaard werd.
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Carlo werd op 3 mei 1991 in
Londen geboren in een
welgestelde Italiaanse familie
van bankiers. Kort na de
geboorte van Carlo vestigt de
familie zich in Milaan. Carlo is
een vroege en vlotte prater, en
al zeer jong toont hij dat het
geloof diep in zijn hart leeft, als
van nature. Zo vertelt zijn
moeder: ‘Als we langs een kerk
wandelden, wilde hij altijd

: binnengaan om hallo te zeggen
aan Jezus en Maria. Of we moesten een bloemetje kopen om bij een
Mariabeeld te leggen.’

De katholieke Poolse kinderoppas, Beata, leert Carlo zijn eerste gebedjes
en gaat met hem naar de H. Mis. Toen Beata op een keer werd uitgelachen
omdat ze een rozenkrans om haar hals droeg, zei de kleine Carlo dat ze
zich daar niets van moest aantrekken en dat haar halsketting de mooiste
van de hele wereld was. Als Carlo op zijn 7¢ jaar zijn eerste H. Communie
ontvangt, gaat hij meer dan eens per week naar de H. Mis en wekelijks te
biecht. Net als zovele andere kinderen houdt hij van voetbal, actiefiims en
dieren.

Op school is hij behulpzaam, vrolijk en betrokken. Hij doet vrijwilligerswerk
in de kerk, en daarnaast heeft hij grote interesse voor computers en
programma’s. Maar computerspelletjes beperkt hij tot één uur per week,
want zo zei hij: ik wil mijn tijd niet verspillen!

Het gezin Acutis bezoekt in vakanties vele plaatsen waar eucharistische
wonderen zijn gebeurd. Carlo begrijpt dat die wonderen het bewijs zijn dat
Christus levend in ons midden is: ‘Jezus is een persoon die dichtbij is,
bereikbaar voor iedereen’ en ‘Hij woont in elk tabernakel, daar kun je Hem
bezoeken.’

Na zijn Vormsel gaat Carlo naar de Jezuietenschool in Milaan. Als hij nog
maar 13 jaar is, wordt hij al assistent-catechist, en beheerder van de
websites van parochie en school. Hij is een graag geziene jongeman, zeer
meelevend, maar ook wijst hij medeleerlingen terecht, bijv. ‘ga niet
lichtzinnig om met je lichaam, want dat is een ‘tempel van God’. Hij kan niet
begrijpen dat zovelen met uiterlijke schoonheid bezig zijn en niet met de
schoonheid van hun ziel, hij wijst in dit verband op de tekst uit Lucas 9:
‘Wat heeft een man eraan als hij de hele wereld wint maar zichzelf verliest?’
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Voor Carlo is zijn doel duidelijk: ‘Altijd dicht bij Jezus zijn, dat is mijn
levensplan.’

In 2006 werkt Carlo intensief aan een website met eucharistische
wonderen, in totaal 142.

Begin oktober wordt hij ziek. Het lijkt griep, maar zijn toestand verslechtert.
Op 8 oktober valt de diagnose: acute leukemie. De pijn aanvaardt hij als
‘een offer voor de Heer, voor de paus en de Kerk’. Amper twee dagen later
vraagt Carlo om de laatste sacramenten. De priester is geraakt door de
toewijding waarmee Carlo de sacramenten ontvangt. De behandelende
artsen getuigen van zijn diepe geloof. De dag erna belandt Carlo in een
coma. Weer een dag later, 12 oktober 2006, amper vier dagen na de
diagnose, overlijdt hij.

Precies 4 jaar later bevalt zijn moeder, dan 44 jaar, van een tweeling!
Tijdens de Wereldjongerendagen in Rio, 2013, raakt Carlo Acutis bekend
als de ‘cyber-apostel’.

Op grond van een wonder in Brazilié, waarbij een kind genas van een
pancreasafwijking op voorspraak van Carlo Acutis, werd Carlo Acutis op
10-10-2020 zaligverklaard. Het lichaam is opgebaard in de Santa Maria
Maggiorekerk te Assisi.

De zalige Carlo Acutis wordt afgebeeld met een laptop, rozenkrans, en het
Allerheiligst Sacrament. Hij is de beschermheilige voor de jeugd en
computerprogramma’s.

Clara ten Hacken
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Voor: -ke
¢ Het ontvangen van het

parochieblad op uw huisadres
e Inschrijving in de parochie
e Een gesprek met de pastoor
¢ Het schrijven van een bericht of het stellen van een vraag

Hieronder kunt u uw naam, adres en eventueel bericht of vraag
noteren

Aanhef:

0 mevrouw
0 de heer

Achternaam en voorletter(s):

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Uw bericht of vraag:

Dit formulier uitknippen en afgeven aan de koster of de pastoor.
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redactie
Marja Al
Louise Dijkman
pastoor Henk Niesten
Angela Sijmons

adressenbestand
Kees Kramer
De Wilgen 4
1911 CD Uitgeest
0251-314578 (tussen 19.00 en 22.00 uur)
Ledenadmin@apostelkerk.nl

bundeling en verspreiding
Roger Freeth — Beijneslaan 50 — 1947 HK Beverwijk
(tussenpersoon bezorgers)
vrijwilligers

het volgende parochieblad verschijnt
10 februari 2024

inleverdatum kopij
voor 25 januari 2024

per e-mail: Redactieapostel@apostelkerk.nl
(graag als bijlage in een word-document)
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